Rotterdam: ultimatum

Generaal Schmidt, commandant van het XXXIXste Armee-Korps, had, gelijk
wij aan het slot van het vorig hoofdstuk deden uitkomen, van zijn onmiddel-
lijke superieur, generaal von Kiichler, bevelhebber van het achttiende leger,
zijn orders ontvangen : hetverzet in Rootterdam moest ‘mit allen Mitteln’ gebro-
ken worden, ‘nétigenfalls ist Vernichtung der Stadt anzudrohen und durchzufiihren.’

Het heeft zin, bij dit bevel een moment stil te staan en er dan allereerst op
te wijzen dat von Kiichler na de oorlog beweerd heeft dat hij dat bevel
geheel op eigen verantwoordelijkheid en zonder ruggespraak met anderen
heeft doen uitgaan.! Dat moge zo zijn, maar daar moet onmiddellijk aan
toegevoegd worden dat dat bevel dan midden in een reeks maatregelen viel,
ten dele genomen op een hoger niveau dan waarop von Kiichler werkzaam
was, ten dele op een lager.

Wat dat hogere niveau betreft, denken wij in de eerste plaats aan Hitler
en de staf van het Oberkommando der Wehrmacht. Aannemelijk is het dat
Hitler, die speciaal in de kriticke eerste dagen van de grote veldtocht in
West-Europa, het verloop der oorlogshandelingen in de grootst mogelijke
spanning volgde, op de 13de mei ernstig bezorgd was over de militaire
situatie in Nederland; hij had vernomen dat bij de Grebbelinie nog zware
strijd geleverd moest worden en hij was, niet als enige, hogelijk bevreesd voor
de landing van sterke Engelse contingenten in [fmuiden en Hoek van Holland.
Vandaar de al door ons aangehaalde algemene instructie waarin hij de nood-
zaak onderstreepte, het verzet in Nederland ‘in Kiirze zu brechen’ en waarin
hij opdracht gaf, de luchtstrijdkrachten die op dat moment in Belgié
opereerden, aan een ‘bewusster Schwichung te onderwerpen. Die instructie
draagt de datum van 14 mei en is vermoedelijk in de eerste uren van die dag
uitgegaan. Plausibel is intussen dat zij niet de stoot gaf tot nieuwe maatregelen
maar veeleer een samenvatting en tegelijk een bevestiging was van maat-
regelen die reeds de dag tevoren, 13 mei, genomen waren. Het staat namelijk
vast? dat op die 13de mei het IVde Duitse Fliegerkorps dat in Belgi€ de opera-
ties van het zesde leger ondersteunde, een aantal duikbommenwerpers en een
sterke afdeling zware bommenwerpers (Kampfgeschwader 54) moest afstaan
die onder onmiddellijk bevel geplaatst werden van de Luftwaffe-generaal
Putzier die alle operaties van de Luftwaffe welke in Nederland uitgevoerd
werden, met cen aparte staf codrdineerde. Duikbommenwerpers zouden
voldoende zijn geweest om, met precisie aanvallend op de Nederlandse

1 Brief, 10 okt. 1969, van H. A. Jacobsen. 2 Brief, 30 okt. 1969, van het hoofd
van de sectie luchtmacht-historie van de staf der Koninklijke Luchtmacht.
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