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WIE LIET ROTTERDAM BOMBARDEREN!

posities bij het Duitse bruggehoofd aan het noordelijk uiteinde van de
Willemsbrug, de doorbraak van generaal Schmidts tanks mogelijk te maken.

Maar daar ging het Hitler niet om.
Hem ging het niet om een doorbraak door Rotterdam of om de capitu-

latie van de stad - hij wenste de capitulatie van Nederland. Die moesten de
bommenwerpers van het Kampfgeschwader 54 afdwingen; afdwingen met een
vernietigende aanval in de eerste plaats op Rotterdam en, als die niet vol-
doende effect sorteerde, op andere grote Nederlandse steden: Utrecht,
Den Haag, Amsterdam, Haarlem. Men vindt die vijf steden in geen enkel uit'
die tijd daterend Duits stuk uitdrukkelijk genoemd, maar daarbij moet
bedacht worden dat juist de archiefstukken van de Luftwaffe hoogst onvol-
ledig bewaardgebleven zijn en dat in kritieke situaties die snelle beslissingen
vergden, druk getelefoneerd werd - en van die telefoongesprekken ontbre-
ken alle nadere gegevens. Oherstleutnant von Choltitz zei kort na de rade mei
tegen het Rotterdams gemeentebestuur dat, als Nederland niet gecapituleerd
had, na Rotterdam inderdaad de vier andere genoemde steden gebombar-
deerd zouden zijn en dat de eskaders daarvoor al klaar hadden gestaan.'
Het volkenrechtelijk verweer, door sommige Duitsers gevoerd, als zou het
bombardement van Rotterdam geoorloofd zijn geweest aangezien de stad
verdedigd werd, is dan ook irrelevant, want dat bombardement vormde
slechts onderdeel van een veel wijder plan waarbij de vraag of een stad al of
niet 'verdedigd' werd (gold dat soms voor Amsterdam of Haarlem ?), geen
enkele rol speelde. Wij onderschrijven dan ook de conclusie van L. J. Hartog
dat het bombardement van Rotterdam voortgevloeid is uit 'een misdadige
mentahteit'2 - de mentaliteit van het aggressieve, er-op-los-slaande, elke
tegenstand met alle middelen (geoorloofde en ongeoorloofde) 'brekende'
nationaal-socialisme.
Wij spraken tot dusver slechts van Hitler. Er is evenwel alle reden, aan te

nemen dat Goering, de Oberbefehlshaber der Luftwaffe, op 13 mei niet minder
geëmotioneerd was dan zijn Führer. Goering had, verklaarde hij tijdens het
grote Neurenbergse proces, zijn Luftlande-Korps (Sponeck, commandant van
de Luftlande-Divisiol1, was een persoonlijke vriend van hemê) tevoren be-
loofd dat, als het in het nauw kwam en als geen zware Duitse artillerie het
kon bijstaan, de Luftwaffe tijdig te hulp zou komen+; van de benarde positie

1 M. Smeding: 'Het bestuur van Rotterdam onder ,deDuitsers en NSB' ers', p. 4. Dit
is de tekst van een lezing, gehouden voor het gemeenschap Roteradamum. 2 L. J.
Hartog: 'Het bombardement van Rotterdam', De Gids, 1959, p. 237. 3 Brief, 30
okt. 1969, van het hoofd van de sectie luchtmacht-historie van de staf der Ko-
ninklijke Luchtmacht. • Getuige H. Goering, IMT, dl. IX, p. 380 (Duitse tekst).
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