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van zijn groepje Fallschirmjiger bij het noordelijke uiteinde van de Willems-
brug was hij precies op de hoogte, ‘ich konnte heute noch hier’, zei hij, bijna
zes jaar later voor zijn rechters staande, ‘die Situation haargenau aufzeichnen’
- en het beeld dat hij vervolgens schetste, was in hooftrekken juist.

Tegen een terroristische ingreep had de Draufginger Goering bepaald geen
principiéle bezwaren ~ misschien Luftwaffe-generaal Kesselring, commandant
van de tweede Lufiflotte, onder wie Putzier ressorteerde, wel.

Kesselring schreef in 1953, ‘dass zwischen Goering und mir vor dem Start des
Kampfgeschwaders’ (d.w.z. v66r twaalf uur, Nederlandse tijdY) ‘stundenlang
erregte telefonische Auseinandersetzungen stattfanden iiber die Frage, wie und ob
iiberhaupt die angeforderten Angriffe durchzufiihren seien.’® Beschouwde Goering
het ultimatum dat Schmidt in opdracht van von Kiichler moest stellen, als
een overbodigheid en als tijdverspilling ? Drong hij er onophoudelijk op aan
dat Rotterdam onmiddellijk geteisterd moest worden, en betoogde Kessel-
ring dat men toch minstens het antwoord op de capitulatie-eis kon afwach-
ten? Wenste hij dat het bombardement een zo groot mogelijk deel van het
centrum zou treffen, en zette Kesselring uiteen dat het voldoende was
indien men, eventueel met Stukas, het stadsgedeelte viak bij de Willemsbrug
trof ? Het moeten toch wel principiéle en belangrijke vragen als deze geweest
zijn waar ‘urenlang opgewonden discussies’ over plaats vonden. Wij weten
van die discussies niets naders af; de feiten tonen aan dat Kesselring het
onderspit dolf.

Nu is het van belang, er ook op te wijzen dat Hitlers besluit, zo nodig alle
grote steden in de Vesting Holland te teisteren, naar de tijd gerekend, ver-
moedelijk samengevallen is met een initiatief dat van generaal Schmidt is
uitgegaan. Hier komen wij dan bij het niveau dat lager was dan waar von
Kiichler stond. Ook Schmidt maakte zich namelijk zorgen op die 13de
mei. Hij had bij de Oude Maas drie tanks verloren, zware verliezen in Rotter-
dam wilde hij voorkomen — derhalve was hij het die op de middag van de 13de
(hoogstwaarschijnlijk v6ér von Kiichlers order hem bereikte) radiografisch
hulp van zware Duitse bommenwerpers vroeg voor een tankaanval op de
14de, dwars door Rotterdam. Dat verzoek leidde er toe dat de commandant
van de inmiddels ter beschikking gestelde Kampfgruppe 54 maandagavond
13 mei een verbindingsofficier naar Rijsoord zond waar hem een kaart
overhandigd werd, ‘in der’, aldus die commandant in ’52,3 ‘genau die hollin-
dischen Widerstandszonen eingezeichnet waren die durch Bombenteppiche ver-

1 Brief, 10 okt. 1969, van H. A. Jacobsen. ? A. Kesselring: Soldat bis zum letzten
Tag, p. 74. ® H. A. Jacobsen: ‘Der deutsche Luftangriff auf Rotterdam’, Wehrwissen-
schaftliche Rundschau, 1958, p. 276~77.
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