SCHMIDTS AANVALSPLAN

nichtet werden sollten.’ Onzerzijds tekenen wij daarbij slechts aan dat het
bombardement, zoals het uitgevoerd werd, met die ‘Widerstandszonen’ niets
te maken had. Juister drukte zich een Duits officier uit die, aan het eind van de
ochtend van 14 mei op het stadspanorama wijzend, tegen een functionaris
van de Holland-Amerika-Lijn zei: ‘Sehen Sie das noch mal an, heutmittag steht
nichts mehr davon.’®

Onze conclusie is dat in de namiddag van 13 mei een zwaar bombardement
van het centrum van Rotterdam zowel verlangd werd door Hitler en Goe-
ring als door de generaals Schmidt en Student — maar door de twee eersten
om andere redenen dan door de twee laatsten. Schmidt en Student begeerden
een zo gemakkelijk mogelijke voortzetting van de veldtocht in Nederland —
Goering en in nog sterker mate Hitler begeerden zijn einde.

Het ultimatum dat generaal Schmidt in de vroege ochtenduren van de 14de
mei in zijn hoofdkwartier te Rijsoord definitief vaststelde, was gericht, niet
alleen ‘aan de Kommandant van Rotterdam’, maar ook ‘aan Burgemeester
en Wethouders en die autoriteiten van de staat in Rotterdam’; Schmidt wilde
het gemeentebestuur de gelegenheid geven, de stad desgewenst te evacueren.
Vier kopiegn van het stuk werden aan de inlichtingen-officier (de Ic) van de
ode Panzer-Division ter hand gesteld die zich, in het gezelschap van een
tweede officier en van een tolk, bij Oberstleutnant von Choltitz kwam melden.
Von Choltitz gaf hun een witte vlag mee; daardoor gedekt overschreden de
drie Duitsers de Willemsbrug.

En als Rotterdam niet capituleerde?

Dan zou Schmidts strijdmacht op twee punten de Maas oversteken: via
de Willemsbrug naar het centrum en, met boten, iets verder zuidoostwaarts,
naar Kralingen. Om 13 uur zou een artilleriebeschieting beginnen
(‘Schwerpunkt beiderseits der Briicken’), om 13 uur 20 het luchtbombar-
dement volgen, om 13 uur so de dubbele aanval over de rivier ingezet
worden; daarna zou de ene Duitse colonne, de sterkste, met steun van tanks
en vlammenwerpers tenslotte in de richting van Gouda en Utrecht oprukken,
de andere in die van Overschie en Den Haag.?2 Met het oog op de hevige
strijd die zich kon ontwikkelen, gaf Oberstlentnant von Choltitz de burgerij
op het Noordereiland verlof, over de Koninginnebrug naar Rotterdam-zuid
te gaan, mannelijke personen echter alleen voorzover zij jonger dan zestien

1 Nierstrasz: Rotterdam, p. 227. 2 A.v., p. 243—44.
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