HET EERSTE DUITSE ULTIMATUM

‘De weerstand, die in het open stad Rotterdam tegen de offensieve der
Duitse troepen getoont wordt, noodzaakt mij indien uwe weerstand niet on-
middellijk gestaakt wordt, die doelmatige maatregelen te nemen.

Dit kan de volledige vernieling van het stad ten gevolge hebben. 1k verzoek u
als een man die verantwoordingsgevoel bezit, daarop aan te dringen, dat het
stad niet dit zware verlies lijden moet.

Als teeken van overeenstemming verzock ik u dadelijk een parlementaire te
sturen, welke die noodige vollemacht bezit. Indien ik binnen twee uuren na de
overhandiging van deze mededeling keen antwoord ontvang, ben ik genood-
zaakt die scherpste maatregelen van vernieling te nemen.’

Onder het ultimatum (er waren, gelijk gezegd, vier exemplaren: twee voor
Scharroo, twee voor Oud?) stond Schmidts functie getypt, in vage aandui-
ding: ‘De Kommandant van de Duitse troepen.” Schmidt had het stuk niet
ondertekend, misschien omdat hij vreesde dat men uit een volledige ver-
melding van zijn rang en functie (Generalleutnant, commandant van het
XXXIXste Armee-Korps) conclusies zou trekken ten aanzien van de sterkte
van de strijdmacht die hij onder zijn bevelen had. Geen enkele volkenrechte-
lijke regel schreef overigens voor, dat zodanig ultimatum met naam, rang en
functie ondertekend moest zijn®; trouwens, wie garandeerde de authenticiteit
van dergelijke gegevens?

Overhandigd was het ultimatum om half elf; daar het een looptijd had van
‘twee uuren’, liep het dus af om half één: een half uur v66r de artilleriebe-
schieting, vijftig minuten véér het luchtbombardement, tachtig minuten
voor de dubbele aanval met tanks en vlammenwerpers ingezet zou worden.

Hoe zwaar moest men dat stuk laten wegen?

Overste Wilson, twee dagen tevoren als Winkelmans gemachtigde in
Rotterdam aangekomen, vond het een waardeloos document: een ultima-
tum zonder naam, rang, precieze functic en handtckening van de steller -
‘een vodje papier’, schreef hij twintig jaar later.? Kolonel Scharroo die die-
zelfde ochtend het aanwezige pantserafweergeschut naar de omgeving van
de Willemsbrug gezonden en de vernieling van het spoorwegviaduct bij het
Beursstation voorbereid had® (het Algemeen Hoofdkwartier had hem ge-
waarschuwd dat, via Dordrecht, een Duitse pantsertrein in aantocht was®),
zag, om te beginnen, geen enkele militaire noodzaak om te capituleren,
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