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'er waren geen Duitsers in Rotterdam", d.w.z. in het stadsgedeelte benoor-
den de rivier; 'bovendien deelde hij de opinie van overste Wilson met
betrekking tot het waardeloos karakter van het overhandigde stuk. Hij belde
generaal Winkelman op en zei hem dat hij 'persoonlijk niet van plan was op
een dergelijk ongetekend verzoek in te gaan', daar was 'geen enkele reden
voor.' Intussen erkende hij dat de beslissing bij de opperbevelhebber lag.
Wat wilde deze, vroeg hij. Generaal Winkelman antwoordde dat hij nader
van zich zou laten horen. Burgemeester Oud het toen vragen of hij zijner-
zijds iets tegen de opperbevelhebber mocht zeggen; dat werd door deze
geweigerd." 'Daarop heb ik', aldus Oud,

'van het militaire hoofdkwartier uit de commissaris der koningin, van Kame-
beek, opgebeld. Ik lichtte hem in omtrent het ultimatum en gaf hem als mijn
oordeel te kennen dat alshet algemeen landsbelang met zich bracht, dat Rotter-
dam met de grond gelijk zou worden gemaakt, de stad dit zou hebben te onder-
gaan, doch dat, als de zaak toch hopeloos was, de stad behoorde te worden ge-
spaard. De heer van Karnebeek deelde mijn oordeel. Hij raadde mij aan, de
generaal nogmaals op te bellen; van zijn kant zou hij eveneens trachten, hem te
bereiken."

Het kostte Oud moeite, met generaal Winkelman verbonden te worden.
Deze zei hij, wat hij jhr. van Karnebeek gezegd had; ook hem antwoordde
de opperbevelhebber, 'dat hij alles zou overwegen en tijdig zijn beslissing
zou kenbaar maken.f
Wij weten van dit 'overwegen' weinig af. Generaal-majoor van Voorst

tot Voorst schreeflater, dat 'het lot van Warschau ons' (generaal Winkelman
en hemzelf) 'nog helder voor de geest' stond" - van Karnebeek daarentegen,
die zich spoorslags naar de opperbevelhebber begeven had, deelde een dag
later aan een lid van dê Raad van State mede, dat de generaal 'niet overtuigd'
geweest was, dat de Duitsers hun 'vreselijke bedreiging' zouden uitvoeren."
Die bedreiging was overigens nog geaccentueerd doordat de Duitse parle-
mentair in de loop van het verdere gesprek tegen kolonel Scharroo gezegd
had, 'dat, wanneer ik', aldus de kolonel, 'niet capituleerde, Amsterdam,
Den Haag, Utrecht en Haarlem hetzelfde lot zouden ondergaan als Rotter-
dam" - een informele uitbreiding van het ultimatum die de kolonel niet aan
generaal Winkelman doorgaf.
De generaal maakte het formele argument van de Rotterdamse garnizoens-

commandant tot het zijne. Het minste wat men zodoende won, was tijd;
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