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ROTTERDAM ZONDER LUCHTAFWEER

Van de drie zware batterijen Nederlands luchtafweergeschut die bij Rotter-
dam stonden, waren twee in de eerste uren van de Duitse aanval, 10 mei,
verloren gegaan. De derde batterij die zich dicht bij Rotterdam bevond,
stond, ter bescherming van de olie-installaties van Pernis, iets ten westen van
Vlaardingen opgesteld. Die installaties waren op de rjde in brand gestoken.
De batterijcommandant vroeg dus 's morgens vroeg op de rade aan de
commandant van de luchtverdedigingskring Rotterdam, 'ofhij een nieuwe
opstelling bij Rotterdam mocht innemen. Deze achtte dit niet nodig."
Nog een batterij had men naar Rotterdam kunnen aantrekken: die welke

op 10 mei op Beijerland bij het Hollands Diep gestaan had en op de rjde,
toen zij zich in Maasdam bevond, opdracht gekregen had, via Den Briel naar
Maassluis te gaan." Zij verplaatste zich op 14 mei naar Den Haag om daar
het luchtafweerfront te versterken.

Gevolg van dit alles was, dat zich op de ochtend van de rade in en bij
Rotterdam slechts veertien stukkenlicht luchtafweergeschut bevonden: die
welke, bij de havens tussen Rotterdam en Schiedam opgesteld, bemand
werden door het Vrijwillig Landstormkorps Luchtafweerdienst. De com-
mandant van die lichte batterijen kreeg van zijn korpscommandant in Den
Haag (die daar geen enkele bevoegdheid toe had!) 's morgens opdracht, zo
lang mogelijk ter plaatse te blijven maar er voor te zorgen dat zijn stukken
niet in Duitse handen zouden vallen. Hij lette meer op de tweede dan op de
eerste helft van die opdracht. Buiten medeweten van de Rotterdamse mili-
taire autoriteiten trok hij in de loop van de ochtend met al zijn stukken en
manschappen haastig in de richting van Gouda weg."

Zo was Rotterdam, toen tegen half twee de Duitse Heinkels naderden,
van alle luchtafweer verstoken.

.. I

Rotterdam: bombardement en brand

Tussen één uur en kwart over één was in de stad luchtalarm gegeven. De
sirenesloeiden; ze bleven, aldus een Rotterdammer tienjaar later, 'ongewoon
lang doordrenzen, minuten achtereen bleefhet door merg en been dringende
gehuil sidderen.' Velen zochten zo goed en kwaad als het ging, een schuil-
plaats op. De man die wij zojuist citeerden, vluchtte de Passage binnen:
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