
DINSDAG 14 MEI

XXXVII. Het bombardemcn: van Rotterdam
Eskader A hee}i als opdracht, het met een rode rechthoek aangegeven gebied te bom-
barderen en zet de aanval door, waarbij ook tal van bommen buiten het aange-
geven gebied vallen. Eskader B hee}i als opdracht het rood gearceerde gebied te
bombarderen, alleen de voorste toestellen laten hun bommelt vallen - daarna draait
het eskader af om niet de resterende bommenlast naar het zuidwesten te vliegen.

'We waren er met nog een tiental, misschien twintigtal anderen. En nog
vandaag de dag kan ik me zo goed voorstellen: die twee giechelende bakvisjes
die hWI zenuwen niet anders konden bedwingen dan door maar vreemde, hoge
lachgeluidjes uit te stoten, de sombere man die verklaarde: 'De hele stad gaat er
aan', de man die met fiets en al door een soldaat werd binnengebracht ('Ge
moogt niet op straat met alarm!'] en nog enkele andere, door het onveilig
signaal overvallenen,

Toen zagen we opeens, eerst nog héél hoog, in de lucht een formatie bommen-
. werpers een kring draaien boven de stad. 'Daar zijn ze!' riep iemand en ge-
schrokken staarden we naar de monsters.' 1

1 'Moordende uren van een fatale oorlogsdag', De Maasbode. 13 mei 1950.·


