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'DAAR ZIJN ZE!'

De commandant van de uit het oosten komende colonne die het bombar-
dement doorzette, had opdracht, de bommen te laten vallen in' een brede
strook tussen Kralingen en het station Hofplein. dat bij het noordelijke
uiteinde van de Coolsingel lag. Het was een strook waar enkele dichtbe-
volkte volksbuurten in lagen. De piloten van de'Heinhels namen het echter
niet te nauw met hun opdracht; hun brisantbommen kwamen ook buiten
die strook terecht. In nagenoeg alle delen van Rotterdam was het zware
gebrom der motoren recht boven de huizen te horen. Waar men niet getrof-
fen werd, hoorde men elders de bommen inslaan; de schokken zetten zich
in de slappe veenbodem voort; ook ver van de getroffen plaatsen, tot aan de
overkant van de rivier, golfden de muren.

Omdat de sirenes geloeid hadden, waren straten, pleinen en kades aan-
vankelijk leeg of nagenoeg leeg. toen de eerste bommen vielen. Ineen kelder
onder een winkel bij het Oostplein zaten meer dan dertig mannen, vrouwen
en kinderen opeengeperst. 'Bommen, bommen hoorde ik weer', schreeflater
één hunner, een man,

, '0 lieve God! 0 gottegot, help ons!' riepen verschillende lotgenoten, ik
hoorde de muren in de kelder kraken alsof het een aardbeving was, de kinderen
begonnen hevig te huilen, de vrouwen angstig te gillen, steeds de lieve God
aanroepend die hier alleen redding kon brengen, de mannen trachtten, door zich-
zelf tegen de vrouwen en kinderen aan te dringen, deze te beschermen, maar
waartegen en hoe? dat wisten zij zelf niet.
Zie-zie-iet - boem! God ahnachtig! daar stortte het gehele achtergedeelte

van onze kelder in, een verschrikkelijke wolk van stof vulde de kelder waardoor
wij enige ogenblikken geen adem konden halen. Ik hoorde enige mannen en
vrouwen gillen, een vreselijk gekerm kwam uit het achtergedeelte, het was
niet om aan te horen, dit maakte ons geheel radeloos, wij zaten allen als lam-
geslagen.
Zie-zie-iet - boem! 0 God! 0 God! daar ging het electrische licht in de

kelder ook uit, wij zaten nu geheel in het donker."!

Groepering na groepering kwam aandaveren. nieuwe rijen 'bommen
vlogen omlaag met een gefluit dat mensen deed verstijven van schrik. Werd
het gedonder der motoren iets zwakker en waande men zich al veilig, dan
zwol het opnieuwaan. Een minuut of tien duurde het bombardement, mis-
schien iets langer, maar menigeen verloor alle begrip van tijd. Het leek wel
'een uur, een dag, een week, een jaar, een eeuwigheid." Grote waterleiding-
buizen werden getroffen en deden' aanvankelijk enorme fonteinen opspuiten.
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