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pastorie (zij stikten);' Koortsachtig werd op tal van plaatsen door hulp-
ploegen gegraven om slachtoffers die in het puin beklemd zaten, te bevrijden
of om een toegang te openen tot bedolven schuilkelders waar men nog mensen
in vermoedde. Soms sloeg men van de schuilkelders uit aan het graven.
Zo onder de winkel aan het Oostplein waar de kelder half ingestort was en
maar een sprankje licht door gaten in het puin scheen:

'Het is een verschrikkelijk werk geworden. Na veel moeite hadden we de
keldertrap gevonden en konden wij de grote stukken steen gaan verwijderen.
Wij hadden echter nauwelijks enige stukken van de trap afgehaald ofhet hoofd
van een jong meisje werd zichtbaar, geheel platgedrukt, een bloederige massa,
het was een ontzettende vondst, wij waren ineens geheel terneergeslagen.'

Het werk moest doorgaan. Na een uur graven had men in zenuwslopende
spanning een geul gemaakt naar de kelderopening. Eén man, de kleinste, kon
er door. De geul stortte in. Men begon met de moed der wanhoop een
nieuwe geul te graven, maar schoot niet op. Pas laat in de middag kwam
hulp opdagen: leden van de Vrijwillige Brandweer. Bebloed, gehavend,
grijs van het puin, stond onze dagboekschrijver met zijn dochter op straat:

'In het eerst zag ik niet anders als dikke wolken puinstof waardoorheen ik een
vuurrode bal zag, ik dacht aan een natuurverschijnsel, maar al spoedig bemerkte
ik dat dit de zon was, ik kon zo recht tegen de zon inkijken. .
Wij klauteren op een berg puin, glijden uit op een berg glas, de splinters

dringen in onze handen en veroorzaken bloedige verwondingen, wij letten er
niet op, wij moeten hier uit zien te komen, met veel moeite komen wij eindelijk
aan de overzijde van de straat. Hier zie ik in een zo goed als geheelvernield huis
nog een oude man en vrouw handenwringend voor de ramen staan. '0, mijnheer,
help ons toch, help ons toch', schreeuwen de oudjes, 'wij kunnen hier toch niet
zo sterven, God zal u daarvoor belonen, help ons hier toch uit!'
Met de hulp van mijn dochter heb ik ze door het raam heengetrokken. De

oudjes konden bijna niet lopen, toch kon ik ze niet alleen in deze ruïne achter-
laten. Een eindje verder was een dwarsstraat, als wij deze konden bereiken, zou
dat onze redding kunnen zijn. Juist waren we de dwarsstraat gepasseerd of met
een hevig geweld stortte een geheel blok huizen in, wolken van stof achterlatend
waardoor we geen hand voor de ogen konden zien, hoe we ook daar weer uit-
gekomen zijn, ik weet het zelf niet, het is de voorzienigheid geweest die ons
ook hier heeft gered, ik zelf heb niets gedaan, er wàs hiertegen niets te doen,
alleen weet ik nog dat wij zo hard hebben gelopen als wij maar konden, ik had
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