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mijn dochter stevig vastgehouden en zonder te weten welke kant wij waren
heengelopen, stonden wij in de Nieuwe Plantage. Daar kwamen wij weer
enigszins bij onze gedachten en het eerste waaraan ik toen dacht, was aan die
twee oude stumpers, ik zag ze niet meer."

*

Het Gemeenteziekenhuis aan de Coolsingel was, schreven wij, een der ge-
bouwen die door bommen getroffen werden. Het raakte in brand, de brand
bleek niet te stuiten. Voor doktoren en verpleegsters telde toen maar één
ding: de patiënten redden! Mannen die kort tevoren geopereerd waren,
wankelden hun bed uit om bij dat reddingswerk te helpen," de zusters keken
niet naar hun eigendommen om die in het zusterhuis door de vlammen
bedreigd werden. Toen het er naar uitzag dat men tijd tekort kwam, werden
uit de burgerij helpers opgeroepen - dat ging van mond tot mond. 'Mensen
die hiervoor hun auto ter beschikking stelden, zagen hun auto achter zich
wegstelen terwijl zij zelf zich in het brandende gebouw waagden." Een deel
der zieken (ca. honderd; het ziekenhuis was tevoren al goeddeels ontruimd)
werd naar een katholieke kerk gebracht waar een noodhospitaal ingericht
werd; hetzelfde geschiedde in de St. Laurenskerk. Beide kerken raakten in
vlammen toen de brand zich uitbreidde, 'zo zijn er mensen driemaal ver-
plaatst. Nergens was meer veiligheid. De binnenstad stond overal in brand."
Begonnen waren die branden in en bij de strook waar de meeste bommen

gevallen waren. In Kralingen en van de Coolsingel uit begon het vuur verder
te vreten in oostelijke richting, huizenblok na huizenblok vloog in brand. Aan
het zuidelijk uiteinde van de Coolsingel kroop de vuurzee in de richting van
de oudste havens waar al van de rode mei af door Duitse mortiergranaten
grote branden ontstaan waren. In hele wijken zag men die vuurzee naderen
-langzaam maar onweerstaanbaar. Soms trachtte men nog de eerste brand
die in een overigens ongeschonden straat ontstond, met emmertjes water
uit een gracht of een vijver te blussen, soms liet men ook dat na. Er was geen
beginnen aan. De handen stonden bovendien velen verkeerd, vele anderen
waren als verlamd en moesten zelfs het redden van hun eigen inboedel aan
buren en bekenden overlaten. Er waren er echter ook die, in paniek gevlucht
voor het bombardement, weer helder konden denken en dan besloten, naar
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