ROTTERDAM GETEISTERD

lucht, soms leek zij paars. Dikke zwarte rookkolommen stegen kolkend op,
flarden halfverschroeid papier met zich voerend. Hevige ontploffingen zag
men waarna de loeiende en bulderende viammen met immense vonkenregens
hoger oplaaiden dan tevoren, ‘werkelijk huizenhoog’.! ‘Rotterdam’, schreef
een toeschouwer, ‘leek voor mij één grote vuurspuwende berg !’

Ontzet, geslagen, murwgebeukt door deze onvoorziene, onverwachte,
niet-te-verwerken katastrofe staarden tienduizenden die nachtnaar een tafereel
van verwoesting dat alle menselijk begrip te boven leek te gaan. Had de
wereld ooit zo iets aanschouwd? Haast tegennatuurlijk was het, dat de
volgende ochtend de zon weer opkwam. Tegen vijf uur hoorde een vluchte-
ling, pater Hyacinth Hermans, zijn jongste broer tegen diens zoon zeggen:
“Willen we naar de stad gaan en zien wat er van geworden is?’

‘Uren en uren bleef hij uit. Maar toen wij hem in de namiddag weder
zagen, hief hij als een Jobsbode z'n armen in ontzetting omhoog en terwijl
hem de tranen over de van schrik verbleekte wangen stroomden, riep hij
ons snikkend toe: ‘Ons Rotterdam bestaat niet meer. Er is niets meer van
over!’ ’3

In de middag van het bombardement had de Rotterdamse brandweer, voor-
zover daartoe in staat, onmiddellijk de ongelijke strijd aangebonden. Blussen
kon men alleen waar men water vond in kanalen, grachten, vaarten, vijvers.
Een deel van het blusmateriaal was in de getroffen wijken verloren gegaan,
vit Rotterdam-zuid kon de brandweer eerst ’s avonds de Maasbruggen
passeren. Veertig motorspuiten van de Luchtbeschermings-Brandweer kon-
den ingeschakeld worden, zelfs de negentiende-eeuwse handbrandspuiten
bewezen nog goede diensten. Meer dan duizend onverschrokken vrijwilligers
kwamen zich melden.? Uit alle omringende gemeenten en voorts uit Delft,
Den Haag, Leiden, Haarlem, Wormerveer, Amsterdam werden brandweer-
korpsen aangetrokken.® Op de 15de slaagde men er in, een verdere, gevaar-
lijke uitbreiding van de vuurzee te voorkomen, een dag later mocht men aan-
nemen dat de voornaamste branden geblust waren. Veel brandweerlieden

1 ‘Moordende uren van een fatale oorlogsdag’, De Maasbode, 13 mei 1950. 2 D.
Heykoop: ‘Rotterdam in de oorlogsdagen’, p. 145. * H. Hermans: Van mensen en
dingen die mij voorbijgingen, p. 243. 4 ‘Verslag van de (vrijwillige) Brandweer over
1940°, p. § (Bijlage 17 bij Gemeente Rotterdam: Verslag van de toestand der gemeente
Rotterdam, 1940 (1942)). ° ‘Verslag van de Vervoer- en Motordienst’, p. § (Bij-
lage 12 a.v.).
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