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werkte. En meer dan dat: de buurt waarin het eigen bestaan geworteld was,
verweven met het verleden, heenwijzend naar een toekomst die men er als de
ongebroken voortzetting van zag. En nog meer: heel Rotterdam was getroffen
door het verlies van het bezige, gezellige, vertrouwde centrum, nu verwor-
den tot een troosteloze en grillige, hier en daar nog rokende baaierd van puin.
Het hart was uit de stad gebrand.

Rotterdam: overgave

Wij keren terug naar de gebeurtenissen van die dinsdagmiddag.
Kapitein Backer die van generaal Schmidt om kwart over één het tweede

ultimatum in ontvangst genomen had, was niet verder gekomen dan het
noordelijke uiteinde van deWillemsbrug toen de eerste bommen vielen. Daar
lieten de twee begeleidende Duitse officieren hem hollend in de steek. Het
nam de kapitein drie kwartier om dwars door het centrum waar de grote
brand tot ontwikkeling begon te komen, kolonel Scharroo's hoofdkwartier
in Blijdorp weer te bereiken. De kolonel was ten einde raad, 'over zijn
zenuwen', schreef Oud, die zich samen met wethouder J. Brautigam in een
aangehouden auto opnieuw naar het hoofdkwartier gespoed had: 'wij waren
tegenover elkander', aldus Oud, 'altijd 'kolonel' en 'burgemeester' geweest.
Nu echter sloeg hij mij met beide handen op de schouders en riep: 'Oud, zeg
toch dat het niet mijn schuld is. Ik kon niet anders.' '1
Kapitein Backer kwam opdagen met het tweede ultimatum. Het 'stuk was

moeilijk te lezen, 'niet- alleen omdat het ouderwetse Duitse letters waren,
maar bovendien slecht geschreven.f Overgave werd dus geëist - vóór
twintig over vier moest die aangeboden worden.
Hetviel de kolonel zwaar om tot een besluit te komen. Burgemeester Oud

en wethouder Brautigam drongen er, al werd in dit tweede ultimatum niet
met een nieuw bombardement gedreigd, met klem op aan dat de kolonel de
Duitse eis zou inwilligen: was één bombardement niet voldoende geweest?
Wasniet zonneklaar dat de Duitsers Rotterdam inderdaad compleet zouden
vernietigen als men doorvocht? Moesten er nog meer slachtoffers vallen?
Een discussie ontwikkelde zich waaraan de twee officieren deelnamen, die
zondag ter begeleiding van overste Wilson naar Rotterdam gezonden waren,
alsook twee kolonels der mariniers; overste Wilson zweeg.
Scharroo's voornaamste probleem was dat hij geen telefonische verbinding

1 Ond: 'Herinneringen', p. 139. 2 Getuige P. W. Scharroo, Enq., dl. I c, p. 644.


