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Vrij kort na het vertrek van overste Wilson had kolonel Scharroo beslo-
ten, niet te wachten. Hij behoefde de capitulatie eerst om twintig over vier
aan te bieden, maar hij arriveerde, van kapitein Backer vergezeld, een half
uur eerder, om tien voor vier op het Noordereiland, nadat hij om drie uur
precies een bevel aan zijn ondercommandanten ondertekend had, waarin
hun gelast werd, ‘het vuren te staken en ter plaatse op nadere orders te
wachten.’? Onder het tweede ultimatum had Scharroo, met rang, functie
en naam ondertekenend, slechts één woord gezet: ‘Angenommen’.? Met de
generaals Schmidt en Student alsmede met de commandant van de Duitse
tankdivisie vond een gesprek in een autobus plaats. Scharroo was diep ver-
ontwaardigd; hij die nu met eigen ogen de katastrofe gezien had die Rotter-
dam had getroffen, beschuldigde generaal Schmidt van woordbreuk. ‘Ich
verstehe, Herr Oberst’, zei Schmidt, ‘dass Sie bitter sind’; zelf betreurde hij,
zei hij, het bombardement; hij had getracht het te voorkomen; hij droeg er
geen verantwoordelijkheid voor.?

Enkele zaken moesten geregeld worden.

Schmidt eiste dat nog vé6r het invallen van de duisternis alle Nederlandse
troepen bezuiden de rivier geconcentreerd zouden worden; om tien voor
zeven zouden de Duitsers de brandende stad binnentrekken. ‘Laat mij dan
onmiddellijk teruggaan’, zei Scharroo. Dit werd goedgevonden, maar de
Rotterdamse garnizoenscommandant kwam, terugkerend, in zulk een inferno
terecht dat hij zijn hoofdkwartier eerst om half zeven bereikte.* Hij wist niet
dat toen al bommenwerpers onderweg geweest waren om Rotterdam voor
de tweede maal te bombarderen.

Goering was des duivels geworden.

Misschien waren ook die middag radioberichten binnengekomen dat
von Sponeck zich met de zijnen in Overschie nog steedsin een hoogst benarde
positie bevond, misschien zweepte ongeduld hem weer op — in elk geval
verdroeg hij het niet langer dat door al die hem onbegrijpelijke capitulatie-
onderhandelingen getalmd werd met het ontzet van de resten van von
Sponecks divisie. Was er al bericht dat Rotterdam zich overgegeven had?
Neen. Dan moest de stad opnieuw gebombardeerd worden en de tanks
moesten onverwijld naar QOverschie doorbreken. Kesselring stelde een radio-
bericht op waarin hij deed uitkomen dat het gegeven bevel niet van hem
afkomstig was:

1 Bevel geciteerd in Molenaar: De luchtverdediging, VI, p. 32. ® XXXIX Armee-
Korps, Abt. I a, Armee- und Korpsbefehle, 10.5.-15.5.40 (CDI, 3.0661). 3P. W,
Scharroo: ‘Algemene gang van de gebeurtenissen op 14 mei 1940, Eng., dl. I b,
p. 167. * Nierstrasz: Rotterdam, p. 177.
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