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moeten wel aannemen dat hij zich innerlijk toch al afvroeg of het verant-
woord was, de conceptie te handhaven die hij in de eerst enkele uren tevoren
opgestelde proclamatie neergelegd had. Het bombardement van Rotterdam
had hem geschokt maar niet doen buigen - het tegen Utrecht geuite dreige-
ment betekende kennelijk dat, vocht. hij door, alle grote steden door de
Luftwaffe geteisterd zouden worden.

Dat gaf de doorslag."
In zijn werkkamer bevonden zich alleen generaal-majoor van Voorst tot

Voorst en overste wilson2 - in hun aanwezigheid kwam hij tot het voorlopig
besluit dat hij, hoe zwaar het hem persoonlijk ook viel, gelet vooral op de
opdracht die het kabinet hem verstrekt had (capituleren, 'zodra verder weer-
stand bieden doelloos en nutteloos was'), de strijd tegen de brute indringer
had te staken; aan die opdracht herinnerde hij.3 Ook realiseerde hij zich on-
middellijk dat Zeeland buiten de capitulatie moest vallen: die was daar niet
noodzakelijk; de provincie was, op initiatief van de koningin, bovendien
apart genoemd in de in april door de regering vastgestelde opdracht voor het
krijgsbeleid; tenslotte mocht men de Fransen die er zich al bevonden, niet
in de steek laren."

Aldus het voorlopig besluit waartoe generaalWinkelman kwam, gelijk-op
denkend met zijn toegewijde chef-staf landmacht, generaal-majoor van
Voorst tot Voorst. 'Het waren', aldus deze, 'voor ons heel moeilijke momen-
ten, maar we beheersten ons. Dat werd ook van ons verwacht. Er is geen
traan gevloeid."

Voorlopig besluit: bedachtzaam man als hij was, stelde de opperbevelhebber
het definitieve uit tot hij anderer mening ingewonnen had. Hij belde de
commandant veldleger op, luitenant-generaal van Voorst tot Voorst; deze
Washet met hem eens dat voortzetting van de strijd in de gegeven omstandig-
heden niet verantwoord was. Luitenant-generaal van Andel, commandant
Vesting Holland, bleek dezelfde mening toegedaan." Vervolgens riep de
opperbevelhebber de leidende officieren van het Algemeen Hoofdkwartier?

1 'Het ultimatum tegen Utrecht', aldusvan Voorst tot Voorst, 'heeft de deur dicht-
gedaan.' (GetuigeH. F. M. van Voorst tot Voorst,Enq., dl. II c, p. 481). 2 Wilson:
Vijf oorlogsdagen, p. 268. 3 H. F. M. van Voorst tot Voorst, 16 febr. 1967. • Brief,
sapril 1949, van H. G.Winkelman aan deEnquêtecommissie,Enq., dl. II b, p. 17I.
5 H. F. M. van Voorst tot Voorst, 16 febr. 1967. 6 A.v. 7 Nierstrasz vermeldt
(Algemeen Overzicht, p. 112) dat in der haast verzuimd werd, overleg te plegenmet
de chef van de marinestaf - een punt dat ook bij de marine is blijven hangen. Uit
ons verder relaas zal evenwel blijken dat de waarnemend-chef van de marinestaf,
schout-bij-nacht Heeris, omstreekshalf vier een kort gesprek voerde met generaal
Winkelman en dat hij zichzelfnadien onbereikbaar gemaakthad door alle telefoon-
verbindingen van het stafkwartier te vernielen.
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