WINKELMANS CAPITULATIE-BESLUIT

bijeen; zij waren al evenzeer van opvatting dat capitulatie onvermijdelijk was.

In de loop van al dit overleg was het voorlopig besluit ongemerkt een
definitief geworden. Wat diende nu te geschieden? ‘Het vreemde was’,
aldus generaal-majoor van Voorst tot Voorst, ‘dat we eerst niet wisten, wat
te doen. Wat doet men als men wil capituleren? Wij hadden daar nooit les
in gehad.’?

De eerste les liet niet op zich wachten: de les dat het soms bij uitstek moei-
lijk is, bij een bevel tot capitulatie gehoorzaamheid af te dwingen.

Voor generaal Winkelman kwam namelijk plotseling een spoedgesprek
binnen van de commandant stelling-Den Helder, schout-bij-nacht Jolles.
Deze had enkele minuten tevoren op de telex van de marine de volgende
instructie van de chef van de marinestaf ontvangen (wij komen op die in-
structie terug):

‘Havens versperren, verniclingen uitvoeren, zoveel mogelijk personeel en
materieel, behalve wat nodig voor handhaving orde en bewaking, naar Engeland
zenden, meeste spoed, dit is laatste telexorder. Wij verbreken verbindingen en
vernietigen telexmachines.”

Onbegrijpelijk ! Wat was in hemelsnaam in Den Haag gaande? De schout-
bij-nacht begreep er niets van. De opperbevelhebber had hem die ochtend
nog gezegd dat aan capituleren niet gedacht werd! Was de marinestaf nog te
bereiken? Neen: alle verbindingen waren verbroken. ‘Toen ben ik’, aldus

Jolles,

‘onmiddellijk naar de telex van de landmacht gegaan en ik heb de opperbevel-
hebber aan de telefoon gekregen. De opperbevelhebber was op dat ogenblik
zeer ge€motioneerd en hij deelde mij mede dat hij genoodzaakt was te capitu-
leren. Ik heb toen gezegd dat ik het niet deed, omdat ik er geen reden voor had,
mijn stelling was intact. Ik was er binnen en de vijand was er buiten. De opper-
bevelhebber heeft toen gezegd dat ik het wel moest doen en dat hij bevel daartoe
gaf. Ik heb toen gezegd dat ik eerst eens moest overwegen, in hoeverre ik daaraan
gehoorzamen moest. Dat ging mij te ver. lk wist van niets en plompverloren
kreeg ik dit bericht! De opperbevelhebber zei mij, te doen wat er gecomman-
deerd werd en na een uur zou ik de schriftelijke bevelen krijgen.’

Misschien droeg dit bewogen gesprek (het enige waarbij van een ‘geémo-
tioneerde’ opperbevelhebber sprake is) er toe bij, dat besloten werd, de
hoogste Nederlandse commandanten persoonlijk in te lichten. Vermoedelijk
belde generaal Winkelman generaal van Andel op; generaal-majoor van

1 H. F. M. van Voorst tot Voorst, 16 febr. 1967, 2 Getuige H. Jolles, Eng., dl. VIII
c, p. 1188.
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