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te leggen? Misschien. Maar wanneer wij dus noodgedwongen vooral die
tegengestelde reacties doen uitkomen, dan vergete de lezer niet; dat veler
stille en onmiddellijke innerlijke aanvaarding van het capitulatiebericht óók
een deel van de realiteit vormde - wellicht het overheersende deel.
Dat aan de betrouwbaarheid van het capitulatiebericht getwijfeld werd,

sprak eigenlijk vanzelf. Nog geen vier weken tevoren (19 april) had de opper-
bevelhebber, teneinde misleiding door Vijfde Colonnisten te voorkomen, de
gehele krijgsmacht geïnstrueerd' dat bij een vijandelijke inval de regering het
verzet nooit en onder geen voorwaarde (zou) opgeven' en 'dat berichten, in
strijd zijnde met vorenstaand beginsel, derhalve onjuist (zouden) zijn en van
de vijand afkomstig'; dezelfde richtlijn was vervat in de radiobekendmaking
van het Algemeen Hoofdkwartier die vier dagen tevoren (10 mei) omgeroe-
pen was: 'Nooit ofte nimmer zullen opperbevel en regering zich inlaten met
onderhandelingen met de vijand'; een dag tevoren (13 mei) had de comman-
danten een geheime instructie bereikt waarin de passage van 19 april woor-
delijk herhaald was. Geen wonder, dat menige militair het bericht dat toch
gecapituleerd was, aanvankelijk als misleiding opvatte. Op het eiland
Voome-Putten weigerde de commandant van de Groepen Kil en Spui geloof
te hechten aan het bericht; wat hij hoorde omtrent generaal Winkelmans
radiorede, overtuigde hem al evenmin; in het dorp waar hij zich bevond,
liet hij de straatverlichting die op last van het gemeentebestuur ontstoken
was, weer doven;' Bij Overschic werd aan het eind van de middag de eerste
officier die met het capitulatiebericht kwam, als verrader gearresteerd.ê
Overste Hennink. die zich met een rest van het 8ste regiment infanterie in de
buurt van Rhenen ter verdediging ingericht had in een steenfabriek, was
(op de r sdel) eerst bereid te geloven dat inderdaad gecapituleerd was, nadat
drie burgers, ambtenaren van de Nederlandse Buurtspoorwegmaatschappij,
bereid gebleken waren, onder ede te verklaren dat generaal Winkelman
inderdaad de capitulatie bekendgemaakt had ('Eén van hen zegt, de generaal
Winkelman en zijn stem persoonlijk te kennen. Hij staat op en zweert diep-
bewogen dat misverstanden, bedrog, zijn uitgesloten.T' Andere officieren
waren er die op de rade naar het Algemeen Hoofdkwartier toe snelden om
het bericht dat hen bereikt had, te verifiëren; zelfs onderofficieren en soldaten
deden dat' en zeiden: wat is dat voor een onzin? Wij moeten doorvechten!
Nu begint het pas goed te worden!'4

1 Nierstrasz: Zuidfront Vesting Holland, p. 209. 2 Kamerling: Vesting Holland ...•
luchtlandingstroepen, p. 316. 3 W. F. Hennink: 'Gereconstrueerd dagboek van het
8ste regiment infanterie over het tijdvak 9 t.e.m. 16mei 1940', Enq., dl. I b, p. 152.
4 Getuige R. Römer, a.v., dl. I c, p. 530.
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