LANDMACHT EN CAPITULATIE-BESLUIT

Waarom weigerden dezulken de capitulatie te aanvaarden?

Te bedenken valt, dat grote delen van het veldleger, met name het llde en
IVde legerkorps en de brigade A, nauwelijks met de Duitsers in strijd gewik-
keld geweest waren. Omgekeerd, dat zich bij verscheidene eenheden die wel
gevechtscontacten gekend hadden, iets van gewenning aan de oorlogssituatie
ontwikkeld had. Wie de vuurdoop doorstaan had, was nadien een beter
militair en dan had tegelijk, de angst bedwongen zijnde, het feit dat men ka-
meraden gewond had zien raken of had zien sneuvelen, een strijdbaarheid
gewekt, waarmee men op het moment dat men van de capitulatie vernam,
innerlijk geen raad wist. Ook overzag, behalve de opperbevelhebber en zijn
allernaaste medewerkers, niemand de gehele situatie. De voornaamste staf-
officieren van de commandant veldleger protesteerden dan ook ‘unaniem,
spontaan’, toen generaal van Voorst tot Voorst hun het bericht overbracht dat
gecapituleerd was.! Bij Delft vielen militairen flauw en één ‘werd zo wild,
dat twee man hem amper konden bedwingen’.2 ‘Het scheen mij toe’, schreef
ecen eerste luitenant in Hoek van Holland, ‘alsof de zon nu voorgoed zou
wegzinken en nooit meer terug zou komen.’® ‘Allen kregen het te kwaad’ in
de forten van Kornwerderzand toen er het besef doordrong dat de verdedi-
ging waar men zo trots op was, vergeefs gevoerd was.? In Rotterdam kwam
een van de regimentscommandanten ’s middags om half vijf met de capitu-
latie-order uit het hoofdkwartier van kolonel Scharroo terug:

‘Als een gebroken man strompelt hij vit de auto de trappen op, zakt scheef
op een stoel en laat een opengevouwen papier op de tafel vallen. “Heren, het is
uit met alles. De stad heeft zich overgegeven. Wij zijn krijgsgevangenen.’

De reactie op dit bericht is tragisch. Eerst geen enkel woord, dan zie je de
bleke gezichten spannen, er moet een uitbarsting komen. Er komt een uitbarsting,
heel verschillend. ‘Overste, we gaan elders vechten, laat ons gaan!” ‘Niemand
mag de stad verlaten.” Grote kerels huilen krampachtig en machteloos. Woede en
spijt vervormt hun gezicht. ‘Tk wil niet levend in hun handen vallen! en vier
handen zijn nodig, een wanhopige zijn wapens te ontwringen . . .

Daar komt een officier binnenstormen. Loopt allen voorbij. ‘De overste, waar
is de overste? Hij moet het me zelf zeggen, ik geloof jullie niet meer! ‘a,
jongen, het is waar, alles is uit.” Huilend holt de man weg.’

‘Dan moeten we allen’ (wij zijn weer in de buurt van Zoetermeer) ‘bij de
boerderij komen’ (de boerderij waar de boerin druk bezig geweest was met
het verkopen van eieren voor tien cent):

1 Hoofdkwartier veldleger: Dagboek, 14 mei 1940, p. 133. 2 E. H. Brongers:
De slag om de residentie, 1940, p. 254. 3 A.v., p. 255. * Nierstrasz: Den Helder, p.
o1. ° B. Verhoeven in Vrij!, p. 97.
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