DINSDAG 14 MEI

“Tussen het woonhuis en de hooischuur wordt de sectie opgesteld, drie aan
drie, de onderofficieren vooraan, de korporaals aan het eind. De vaandrig ziet
doodsbleck als hij ons de houding Jaat aannemen. Dan wil hij iets zeggen. Hij kan
geen woord uitbrengen. Tenslotte komt het: “We hebben ons overgegeven.’
Niemand weet of hij moet huilen of lachen. Zoeven dachten we dat we ten dode
waren opgeschreven, nu zullen we blijven leven. ‘De wapens moeten worden
ingeleverd’, zegt de vaandrig, ‘wij zijn allen krijgsgevangenen.” Dan pakt hij
zijn revolver uit zijn broekzak en drukt haar tegen zijn slaap. Maar voor hij kan
afdrukken, heeft een van de groepscommandanten het ding uit zijn handen
geslagen. Volkomen overstuur barst de vaandrig in snikken uit.

We besluiten de wapens niet af te geven. Onze sectie zal zich op de boerderij
terugtrekken. We kunnen niemand en niets vertrouwen. Ook het bericht van de
capitulatie niet.’?

Schreeuwend: “We zijn verraden! We vechten door!’ fietsten en reden die
avond troepjes soldaten door Den Haag.? Een van de legerpredikanten sprak
hier in de Nieuwe Alexanderkazerne alle militairen, op het voorplein ver-
zameld, toe: ‘honderden mannen stonden te huilen als kinderen’.?

Een deel van de woede, van de schaamte, van het verdriet kon zich ontladen
in het uitvoeren van de opdracht waarmee de telex-order van het Algemeen
Hoofdkwartier gegindigd was: alle wapens te vernielen. Bij menig onderdeel
gaf men zich grote moeite, er voor te zorgen dat niets van waarde de Duitser
(vandaag nog overweldiger, morgen bezetter) in handen zou vallen. Munitie
liet men in de lucht vliegen, geweren werden kapotgeslagen, mitrailleurs
wierp men in het water, van stukken geschut (moeilijker te vernielen)
werden vitale onderdelen zoekgemaakt, bij Scheveningen pantserwagens de
zee in gereden.* Soms gebeurde dat nog diezelfde avond, soms in de nacht
van de 14de op de 15de.

De order die men naar verhouding het gemakkelijkst kon uitvoeren, was
die welke betrekking had op het vernietigen van alle militaire archiefstukken:
een stapel papier, een lucifer er bij - meer was niet nodig. Van grote hoeveel-
heden aan dergelijke documenten ging de vernietiging natuurlijk minder
eenvoudig. Alle stukken van het Algemeen Hoofdkwartier verdwenen in de
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