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zond hij zijn adjunct-directeur naar het bedrijf om 'alles gereed te maken
voor vernietiging'; springstoffen waren er genoeg. Intussen had zijn con-
tactofficier de mogelijke vernieling van de Artillerie-Inrichtingen met zijn
directe chefbesproken; beiden waren het er over eens, dat generaal Winkel-
man verlof diende te geven. Enkele uren verliepen, voor hem de zaak voor-
gelegd kon worden en zijn beslissing, tegelijk zijn order, was dat het bedrijf
niet vernietigd mocht worden.
Twee motieven werden later door de contactofficier vastgelegd: ten

eerste kon het zijn, dat het getij alsnog zou keren en dat de capaciteit van de
Hembrug dan voor de Geallieerden van belang was; die capaciteit (tweede
motief) was daarentegen in verhouding tot de totale capaciteit die Duitsland
bezat, gering.' Het wil ons voorkomen dat die twee motieven elkaar min of
meer opheffen en wij menen dan ook dat een derde motief een rol, wellicht
de belangrijkste rol, gespeeld heeft: na het protest van Wenninger en Otzen
was het voor de opperbevelhebber, wilde hij de verhouding met de Duitsers
niet van meet af aan grondig bederven, wel heel moeilijk, opdracht te geven
tot het opblazen van de machinerieën der Artillerie-Inrichtingen. Hoe dit
zij - eerst om tien over elf's avonds kreeg ir. den Hollander telefonisch
bericht. 'Alles intact', tekende hij in wanhoop aan; zijn adjunct-directeur aan
wie hij die instructie doorgaf, nam er (de vemielingsploegen stonden klaar!)
'diep verslagen' kennis van; 'die mensen waren kapot!'2
Even dramatisch waren de tonelen die zich op enkele militaire vliegvelden

afspeelden, met name op Schiphol.
De commandant luchtverdediging, generaal Best, had op een van de

eerste oorlogsdagen bezoek gekregen van de Franse militaire attaché die hem
meegedeeld had, dat de gehele Nederlandse Militaire Luchtvaart desgewenst
verplaatst kon worden naar vliegvelden in noordwest-Frankrijk. Aan de
inspecteur van de Militaire Luchtvaart, onder wie de drie vliegscholen
Souburg, Haamstede en 'De Vlijt' (Texel) ressorteerden, had generaal Best
toen opdracht gegeven, de eerste twee vliegscholen te evacueren.ê De
instructeurs en leerlingen van Souburg vlogen op de 14de met meer dan
twintig kleine lestoestellen in de richting van een Frans marinevliegveld bij
Duinkerken; het overige personeel en het materieel van de school vertrok
een dag later per auto." Dat laatste geschiedde op diezelfde dag ook met de
instructeurs, de leerlingen en het technisch personeel van Haamstede;
hun lestoestellen waren door Duitse bombardementen en beschietingen
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