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gebied in Europa met uitzondering van Zeeland- en dat zijn bevelen zouden
worden nagekomen.' Von Küchler:

'Bevor ich Ihnen, Herr General, die Übergabebedingungm mitteile, möchte ich Sie
der Hochachtunç versichern die Ihre Truppe in den abgeschlossenen KämpJen bei
unseren Soldaten geJunden hat. Die niederländischen Soldaten haben auf dem Kampfjeld
ihre P.fiicht getan. Mit Achtung wetden unsere Soldaten ihrer Gegner in dm abge-
sthlossenen KämpJen gedenken.'

Volgens het Duitse verslag bepaalde generaal Winkelman zich er toe, even
het hoofd te neigen, volgens generaal-majoor van Voorst tot Voorst zei hij
tevens: 'leh danke.' 'Von Küchler verwachtte misschien nog meer, maar de
generaal hield zich stijf.'2
Vervolgens las von Küchler de capitulatievoorwaarden voor. 3 Op de in

Rijsoord en die dag verder in Den Haag getroffen regelingen komen wij in
het volgende deel terug. Zij lagen, wat Rijsoord betrof, in hoofdzaak in het
militaire vlak, zij het dat von Küchler een vertegenwoordiger aanwees niet
alleen '[ür die Verhandlungen liber Versorgung der Wehrmacht' maar ook voor
die betreffende de 'Venualtung des Lar/des'; dat werd zijn Oberquartienneister,
Generalmajor Schlieper.
Een scherp conflict deed zich nog voor.
Eén voorwaarde die von Küchler wilde stellen, was dat generaal Winkel-

man er voor moest zorgen dat personeel van de Militaire Luchtvaart en van
de Marineluchtvaartdienst, naar België, Frankrijk of Engeland ontkomen,
niet meer aan de oorlog zou deelnemen; werden leden van dat personeel
krijgsgevangen gemaakt, dan zouden zij, aldus von Küchler, als [mnc-tireurs
behandeld, anders gezegd: gefusilleerd worden.

'Neen', zei Winkelman, 'dat kan niet, dat accepteren wij niet, want wij
sluiten geen vrede, wij zetten de oorlog door', waarop (aldus een der Neder-
landse officieren) 'de Duitser zei: 'Ja, maar dat kan niet; als het Nederlandse
volk met de Duitsers in vrede leeft, dan kunnen de Nederlandse vliegers ook
niet vechten.' 'Ja, maar wij zijnniet in vrede, wij sluiten alleen maar wapen-
stilstand met de troepen die in Nederlaad-zelf zijn, en wat daarbuiten is, dat
staat buiten mijn bemoeienis, die vechten door.' '4

Het punt verdween onder tafel.
Vijf over tien was het, toen de gewijzigde, in het net overgetypte exem-

1 Dat Zeeland buiten de capitulatie viel, had generaal Wenninger de vorige avond
ook al via Jaarsveld laten omroepen. (Nierstrasz: Algemeen Overzicht, p. II4).
2 Getuige H. F. M. van Voorst tot Voorst, Enq., dl. II c, p. 482. 3 Tekst in Nier-
strasz: Algemeen Overzicht, p. 124-25. 4 Getuige J. D. Schepers, Enq., dl. II c, p.
577-78.


