HET VERTREK VAN DE MARINE

commandant, kapitein-luitenant-ter-zee van Holthe, rekening gehouden met
de mogelijkheid, dat men met het schip nog voor het in dienst gesteld was, de
Noordzee zou moeten oversteken. Op de avond van 10 mei was overste van
Holthe die het prinselijk gezin naar Engeland moest begeleiden, als comman-
dant niet beschikbaar; zijn plaats werd door de eerste officier, luitenant-ter-zee
eerste klasse, jhr, A. van Foreest, ingenomen. De ‘Heemskerck’ had nooit
gevaren. Een extra-moeilijkheid was, dat van de vier-en-negentig man lager
personeel van de machinekamer, die avond door de verwarring en het uit-
vallen der verbindingen slechts achttien present konden zijn. Men kreeg
niettemin de turbines aan het draaien; om half negen stak de ‘Heemskerck’
van wal. Toen het schip midden op de Noordzee door twee Engelse jagers
gepraaid werd, had men slechts een zaklantaarn om de eigen identiteit
bekend te maken.!

De romp van de ‘Isaac Sweers’ werd in de nacht van 10 op 11 mei door
de ‘Zwarte Zee’ bij de werf te Vlissingen op sleeptouw genomen; ook
dat was moedig werk: men zou overdag op de 11de, langzaam varend,
nog een flink deel van de Noordzee geheel onbeschermd moeten oversteken.
Dat lukte. Twee uit Vlissingen afkomstige, moderne onderzeeboten (de
‘O 21’ en ‘O 22”) waren toen juist, geéskorteerd door een bewakingsvaartuig,?
bij de Downs aangekomen, ook alweer met als seinlamp ‘cen gewone zak-
lantaarn waarvan het licht door enige velletjes carbonpapier getemperd was’®;
voor de nmavigatie had men slechts over een oude Duitse Fischereikarte
beschikt, die men bij het schutten in de zeesluis te Vlissingen van een kust-
vaarder overgenomen had.* Torpedo’s hadden de ‘O 21’ en ‘O 22’ nog niet
aan boord; een stuk of vijf-en-zeventig werden hoofdzakelijk aan enkele
kustvaarders meegegeven die [Jmuiden verlieten.®

De ‘O 23’ en ‘O 24’ lagen op het moment dat de Duitsers aanvielen, voor
de wetf te Rotterdam; de ‘O 23’ had juist haar eerste proeftocht begindigd,
de ‘O 24’ was daar nog niet aan toe gekomen — deze onderzeeboot had dus
nimmer gevaren, laat staan gedoken. Dat was niet de enige moeilijkheid.
Overdag waren bij Rotterdam voortdurend Duitse vliegtuigen in de lucht;
zij hadden op 10 mei de ‘van Galen’ tot zinken gebracht. Bovendien lagen
er tal van magnetische mijnen in de Nieuwe Waterweg; cen van de loods-
boten uit Hoek van Holland die het in Rotterdam aanwezige goud van de
Nederlandse Bank aan boord had, was door zulk een mijn getroffen. Niet-
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