DINSDAG I4 MEI

temin waren schout-bij-nacht Doorman en vice-admiraal Furstner het er
volkomen over eens dat de ‘O 23" en ‘O 24’ moesten trachten weg te komen;
‘cofite que coiite’, zei Furstner in de nacht van 12 op 13 mei tegen luitenant-ter-
zee eerste klasse G. Koudijs die hij uit zijn stafkwartier naar Rotterdam ge-
zonden had om het commando over de ‘O 23 op zich te nemen.? De ‘O 24’
zou gecommandeerd worden door de luitenant-ter-zee eerste klasse G. B. M.
van Erkel die op de afbouw van beide eenheden toezicht gehouden had.

Op de 13de gaf schout-bij-nacht Doorman ’s morgens om tien uur order,
onverwijld van wal te steken. Van Erkel en Koudijs riepen al hun officieren
bijeen; gemeenschappelijk concludeerden zij dat vertrek bij daglicht nodeloos
riskant was. Men besloot te wachten tot het donker geworden was; dan was
althans het gevaar van Duitse luchtaanvallen op de Nieuwe Waterweg be-
zworen. Maar de magnetische mijnen ? Twee onverschrokken loodsen namen
de taak op zich, de twee boten zo dicht mogelijk onder de noordelijke oever,
buiten het vaarwater op het echolood varend, naar Hoek van Holland te
brengen. Dat liep goed af, zij het dat de ‘O 24" onderweg herhaaldelijk door
nerveuze Nederlandse troepen beschoten werd. Buitengaats vorderde men,
toen het donker was, een flink eind in de richting van Engeland. Bij dag-
worden gingen beide boten onder water stil liggen. In de daarop volgende
nacht bereikte de ‘O 23’ de Downs, hoewel de navigatie niet meegevallen was:
er waren geen kaarten aan boord. De ‘O 24" had het moeilijker gekregen. Het
schip lekte stevig en lag nog zo vol kurk, krullen en ander afval van de werf
dat de pompen spoedig weigerden. Na een tijdsverloop van vier uur was de
toestand onhoudbaar: van Erkel ging, alle risico’s ten spijt, weer boven water.
Ook hij wist Engeland te bereiken.?

Zo kwam het op 11 en 12 mei vast te staan, dat in elk geval een aantal
Nederlandse marine-ecenheden van Engelse havens uit zou gaan opereren.
Op de 12de deed de marine-attaché te Londen dus het dringende verzoek,
hem de nodige officieren te sturen teneinde een kleine staf te vormen. Op dat
verzoek werd aanvankelijk niet gereageerd. Wel zag admiraal Furstner in, dat
het wenselijk was, onverwijld deskundigen op materieel gebied naar Enge-
land te zenden. De chef van de afdeling materieel, schout-bij-nacht Doorman,
weigerde te vertrekken® en doordat deze onder de minister van defensie res-
sorteerde, behoefde hij zich van admiraal Furstners orders nietsaan te trekken.

1 Getuige J. Th. Furstner, a.v., dl. Il ¢, p. 207. 2 K. W. L. Bezemer: Zij vochten
op de zeven zeeén, p. 54—56. ° Getuige J. Th. Furstner, Eng., dl. III ¢, p. 235. Tijdens
de bezetting wist schout-bij-nacht Doorman onder grote moeilijkheden Engeland
te bereiken; hij erkende toen dat hij op 13 en 14 mei ’40 een beleidsfout gemaakt
had (J. Th. Furstner, 10 nov. 1955).
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