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ZO dacht ook vice-admiraal Furstner er over.
De admiraal hoorde maar weinig van de gevechten te land; in het Alge-

meen Hoofdkwartier aan het Lange Voorhout waren van de marinestaf, die
aan de Badhuisweg te Scheveningen gevestigd was, geen officieren gedeta-
cheerd.! De admiraal was dan ook diep verontwaardigd ('Is dit het land van
een Tromp en een De Ruyter ?') toen hij, gelijk al vermeld, vroeg in de
ochtend van 13 mei vernam dat capitulatie overwogen werd. Overwogen
- er was geen besluit gevallen. Aan het eind van die dag werd de admiraal
evenwel opgebeld door een van de officieren van de Marineluchtvaartdienst,
vermoedelijk van het steunpunt Westeinderplas of Brasemermeer ,2 die hem
vroeg: 'Admiraal, wat is er loos ?Wij zien hier allemaal Nederlandse soldaten
koers west, met weggegooide geweren, enzovoort, enzovoort.' De chef van
de marinestaf besloot, onmiddellijk naar de opperbevelhebber te gaan. Bij
het gesprek (dat wij in ander verband al memoreerden) trad onenigheid aan
de dag. 'Wij spraken', aldus Furstner,

'verschillende talen ... Op een gegeven ogenblik kwam dit: 'Als het ergste
komt, zal ik aanvragen een integrale capitulatie.' Ik zei: 'Dat is een mooi woord,
maar Wat bedoelt u daarmee, generaal?' 'Ja, als het ergste komt, veronderstellen-
derwijs gesproken, dan capituleer ik als opperbevelhebber, het leger onder
generaal van Voorst, de legercommandant, en de marine met u als hoofd.'
Ik zei: 'Ik begrijp helemaal niet, waar dit voor nodig is en wat de bedoeling
daarvan is, want per slot van rekening, als dit stukje van het koninkrijk verloren
gaat, dan is dat natuurlijk ontzettend beroerd, maar per slot van rekening is
daarmee de oorlog niet afgelopen; wij hebben toch nog Indië en West-Indië,
wij hebben de koopvaardij, wij hebben het grootste deel van de marine al in
Engeland zitten.' '

Het was een moeilijk gesprek geworden." 'Ja, admiraal', zeiWinkelman,
toen hij Furstner naar de deur bracht, 'ik kan u niet bij uw arm blijven vast-
houden als u weg wilt.' Helemaal eenvoudig was intussen ook voor Furstner
de zaak niet: 'Je wist niet', zei hij later, 'ofje deserteur was dan wel het lands-
belang goed zag.'4
De admiraaloverlegde nog eens met de sous-chef van zijn staf, die er

1 'Zij hadden bij ons één of meer officierenmoeten detacheren', zei later generaal-
majoor van Voorst tot Voorst (Enq., dl. II c, p. 478). Dit verweer overtuigt niet.
Het had op de weg van generaalWinkelman gelegen, tot die detachering opdracht
te geven. 2 'Marine ... tweede wereldoorlog', dl. I, hoofdstuk 7 (Mededelingen
van de Marinestaf, 1955, no. 6, p. 40). 3 'Een uiterst onverkwikkelijk gesprek', zei
Furstner op 7 april 1948 (Enq., dl. III c, p. 233), twee weken later: 'Het ging zeer
vriendschappelijk' (a.v., dl. II c, p. 205). De eerstekarakterisering lijkt ons plausi-
beler dan de tweede. 4 A.v., dl. IIc, p. 205-06.
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