HET VERTREK VAN DE MARINE

terecht op wees (hij had dat al eerder gedaan?) dat de in Engeland aange-
komen schepen leiding behoefden. Weggaan dus. Maar wanneer? De vol-
gende ochtend belde Furstner generaal Winkelman op. ‘De generaal’, zo
vertelde hij later, ‘zei toen met een soort sneer: ‘Tk dacht dat u al weggelopen
was.”’ Furstner reageerde hier niet op; hem interesseerde alleen hoe de toe-
stand was, en nadat Winkelman geantwoord had: ‘Die is zeer slecht’,
zei Furstner slechts, ‘dat dit dan wel de laatste keer zou zijn dat hij mijn stem
zou horen.’®

De admiraal droeg zijn functie als chef van de marinestaf aan zijn plaats-
vervanger, schout-bij-nacht Heeris, over. Hij mocht aannemen dat deze in
zijn geest zou verder werken, d.w.z. bij de blijkbaar op handen zijnde
capitulatie aan schepen wegzenden wat nog hier te lande aanwezig was en de
schepen die in aanbouw waren, vernietigen; uitdrukkelijke orders tot dat
alles gaf hij niet. Schout-bij-nacht Jolles, de commandant van de stelling-
Den Helder, oudste vlagofficier na hemzelf, lichtte hij niet in over zijn ver-
trek.3 Wel gelastte hij dat zoveel mogelijk officieren van de marinestaf met
hem mee moesten gaan.

Maar het gezelschap werd ndg groter.

Onverwachts kwam namelijk de delegatie aanrijden welke generaal Ga-
melin naar Den Haag gezonden had: de Franse generaal Mittelhauser en drie
andere Franse officieren. Zij hadden zich, zoals wij al vermeldden, vroeg in de
ochtend van de 14de bij generaal Winkelman vervoegd. Generaal Fabius,
chef van GS III, had toen op verzoek van de opperbevelhebber een uiteen-
zetting gegeven over de militaire situatie; Mittelhauser had slechts gezegd:
‘Vous r’allez pas nous laisser ici dans cette souriciére. Je vous prie de me procurer
les moyens de quitter la Hollande au plus vite.”* Het Franse gezelschap was naar
de marinestaf verwezen.

Admiraal Furstner gaf die ochtend opdracht, de torpedoboot ‘Z s° welke
zich nu bij Den Helder bevond (het schip had op 10 mei de Duitsers bij de
Maasbruggen bestookt), naar het strand bij Scheveningen te dirigeren; via
de marine-attaché te Londen werd de Admiralty om jagereskorte gevraagd.
De ‘Z 5’ noch de jagers kwamen opdagen. Dan maar wegvaren met de
Scheveningse reddingboot ? Die werd te opzichtig geacht.’ Het slot van het
lied was, dat de admiraal, van vijftien marine-officieren en de Franse dele-
gatie vergezeld, ca. half twee door de reddingboot buiten de haven gebracht
werd en daar overstapte op een Scheveningse botter, de ‘Johanna’; ‘de

1 Getuige F. J. Heeris, a.v., p. 198-99. * Getuige J. Th. Furstner, a.v., dl. Ill c, p.
234. 3 Getuige H.Jolles, a.v., dl. VIIl ¢, p. 1190. ¢ H. A. C. Fabius: ‘Besprekingen
met generaal Mittelhauser’, a.v., dl. I b, p. 177. ® C. Moolenburgh, 14 mei 1958.
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