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schipper en zijn personeel die meenden, slechts voor een uurtje weg te zullen
blijven' (misschien zou de 'z 5' of een Engelse jager alsnog verschijnen),
'werdennoodgedwongen meegenomen." De botter voer naar Duinkerken.
Uit een verboden richting naderde men daar de haven. Vanalle kanten kwa-
men de Franse motorboten aanzetten, hun machinegeweren schietgereed;
'toen zij echter zagen dat hun bloedeigen generaal met zijn rode képi voor
hen stond, werden wij', aldus Furstner, 'natuurlijk direct goed ontvangen."
Hij en de andere Nederlanders konden spoedig naar Engeland oversteken.
In dit verband vermelden wij nog, dat de Britse marine-attaché, Rear

Admiral Dickens, enkele uren voor het vertrek van de 'Johanna', wèl met een
Engelse jager van Scheveningen weggekomen was, zulks in gezelschap van
de Britse missie bij generaal Winkelman en van de Nederlandse radarspe-
ciahst jhr. ir. J. L.W. C. von Weiler die zijn nieuwste plannen voor een
vuurleidings-radarinstallatie meenam; twee van dergelijke apparaten die op
zijn laboratorium gebouwd waren, werden uit Ijmuiden per schip naar
Engeland overgebracht en later in de 'Isaac Sweers' ingebouwd."

*

Zo berustte na het vertrek van admiraal Furstner de leiding over de marine
in Nederlandse wateren bij schout-bij-nacht Heeris. Deze begaf zich die
dinsdagmiddag om twee uur naar het Algemeen Hoofdkwartier om per-
soonlijk te rapporteren dat hij de functie van chef van de marinestaf overge-
nomen had. Overste Wilson was daar nog niet uit Rotterdam aangekomen;
men wist er dus ook van het grote bombardement niets af, niemand sprak er
over capitulatie." Heeris was evenwel maar kort op de Badhuisweg terug
toen hem meegedeeld werd dat de Duitsers bij geruchte Delft al voorbij
waren. Meteen beldehij generaal van Voorst tot Voorst op. 'Ik kanje door de
telefoon geen inlichtingen geven', zei deze. Heeris stapte dus weer in zijn auto
en hoorde, op het Algemeen Hoofdkwartier gekomen, uit generaal Winkel-
mans eigen mond, 'dat hij bezig was te capituleren.' Het was toen vermoede-
lijk half vier: overste Wilson had juist rapport uitgebracht. 'Maar God,
generaal, dan stuur ik de marine toch weg', zei Heeris. Hij snelde heen."

1 'Marine ... tweede wereldoorlog', dl. I, hoofdstuk 7 (Mededelingen van de Marine-
staf, 1955, no. 6, p. 43). 2 Getuige]. Th. Furstner, Enq., dl. III c, p. 234. 3 'Marine
... tweede wereldoorlog', dl. I, hoofdstuk 7 (Mededelingen van de Marinestof, 1955,
no. 6, p. 41). 4 A.v., p. 44. 5 Getuige F.J. Heeris, Enq., dl. II c, p. 200.
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