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(dat bevreesd was voor Duitse represailles) met de revolver dwong, zijn
schip door te laten.! De Duitsers konden later de mijnenvegers 'Abraham
van der Hulst' en 'Pieter Florisz' lichten en in dienst stellen."

Nu resten ons drie havens: Den Helder, Ijmuiden en Hoek van Holland.
Van die drie willen wij Ilmuiden overslaan aangezien wat daar op de avond
van de rade mei geschiedde, alleen begrepen kan worden wanneer wij eerst
het vertrek van de koopvaardij behandeld hebben. Die koopvaardij speelde
in Den Helder en Hoek van Holland geen rol - in Hoek van Holland niet,
omdat de in Rotterdam aanwezige passagiers- en vrachtschepen nagenoeg
alle voor de wal bleven liggen.

*

Den Helder was de grootste marinehaven. Toen schout-bij-nacht [olles, de
commandant van de stelling-Den Helder, de telexorder van de marinestaf
ontving, braken bezeten uren aan. Voor zichzelf stelde hij vast dat hij, in
hoofdzaak op grond van het feit dat hij meer dan tienduizend man van de
landmacht onder zijn bevelen had, niet zou uitwijken - een later aangevoch-
ten besluit dat door de Enquêtecommissie, ons inziens terecht, gebillijkt is.ê
Op het moment dat de order binnenkwam, lagen drie torpedoboten, de
'z 6', de 'Z 7' en de 'G 13', in de marinehaven. Jolles gaf opdracht, ze vol te
stouwen met adelborsten (die hun vaandel meenamens) en met al het tech-
nisch personeel dat te bereiken was: machinisten, monteurs, vliegtuigmakers,
torpedomakers. 5Welte verstaan: dat personeel kreeg order om te vertrekken
en aangezien die technici in veel gevallen lang op de wal geplaatst waren,
viel het menigeen hunner moeilijk, vrouwen kinderen in de steek te laten
en die order op te volgen. Daarnaast waren er verscheidenen die, horend dat
er schepen naar Engeland voeren, uit eigen beweging meegingen.
Toen de 'Z 6', de 'z 7' en de 'G 13' vertrokken," hadden ook al enkele

andere eenheden opdracht ontvangen, naar Engeland over te steken: de
mijnenleggers 'Jan van Brakel', 'Douwe Aukes' en 'Nautilus' alsmede de

1De 'Gruno' was van Terschelling het IJselmeer opgezonden om de 'Friso' te ver-
vangen. (Nierstrasz: Den Helder,p. 84; Y. N. Ypma: Friesland, p. 25). 2 K. W. L.
Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeën, p. 37-38. 3 Enq., dl. VIII a, p. 46-47. 4 Het
vaandel van het korps mariniers werd onmiddellijk na de capitulatie in het
Algemeen Rijksarchief opgeborgen ('Marine ... tweede wereldoorlog', dl. I,
hoofdstuk: 8, Mededelingen van de Marinestaf, 1956, no. 5, p. 27). s Getuige H.
Jolles, Enq., dl. Vin c, p. II89. 6 De "Z 8' voer van Terschelling naar Engeland.


