DEN HELDER

‘Johan Maurits van Nassau’ die de verdedigers van Kornwerderzand zo
moedig geholpen had. Twintig kilometer uit de kust werden deze schepen
door twee Duitse bommenwerpers aangevallen die zich, als wilde de Luftwaffe
wraak nemen, op de ‘Johan Maurits van Nassau' concentreerden. Twee
bommen waren raak; in een muniticbergplaats ontstond brand, de brand
leidde na tien minuten tot een explosic en nogmaals tien minuten later
zonk het schip in de golven weg, acht opvarenden meesleurend. Het viel,
aldus Bezemer in Zij vochten op de zeven zeeén, de commandant van het schip,
kapitein-luitenant-ter-zee P. Kronenberg, op ‘hoe uitstekend de bemanning
zich ook onder deze omstandigheden gedroeg. Tijdens het ronddrijven in
het water’ (practisch iedereen had een zwemvest aan) ‘werden gewonde
kameraden geholpen en hoorde men kreten dat eerst de gewonden gered
moesten worden . . . De laatste die van boord sprong, was de scheepshond
die prompt door een der in de buurt zwemmende schepelingen op een rond-
drijvende matras werd gezet.?

Uiteraard schoot men van de andere schepen af de drenkelingen te hulp.
De meeste gewonden kwamen op de ‘G 13’ terecht welke behalve de eigen
bemanning ook tien onderofficieren aan boord had die op last van schout-
bij-nacht Jolles weggezonden waren. De commandant van de ‘G 13’,
luitenant-ter-zec eerste klasse E. C. Wessels, kreeg tot zijn schrik opdracht,
de tocht naar Engeland af te breken en de gewonden naar Den Helder te
brengen. Zou hij dan opnieuw van wal kunnen steken ? Hij vreesde van niet
~ maar hij moest zijn opdracht uitvoeren. ‘Het was’, vertelde hij later, ‘een
vreselijke toestand aan dek. Er lagen daar allerlei mensen die geheel en al
onder de olie zaten en drijfnat waren. Verschillende mensen waren zwaar
gewond, anderen hadden een ontzettende shock gekregen.’

Gelukkig kwam de ‘G 13’ spoedig de reddingboot ‘Dorus Rijkers’ tegen

die de gewonden kon overnemen. De twee schepen kwamen dus langszij te
liggen. ‘Door iemand werd toen’, zo vertelde Wessels aan de Enguétecom-
missie,
‘de opmerking gemazkt: ‘De zaak is nu toch afgelopen, het is gekkenwerk om
nog naar Engeland te gaan. Wij kunnen beter allemaal teruggaan.” Daarop heb
ik de aan dek aanwezige leden van mijn bemanning bij elkaar geroepen en hen
toegesproken. Wilt u van mij vernemen, wat ik bij die gelegenheid werkelijk
gezegd heb?’

De voorzitter: ‘Zeker.’

‘Ik heb tegen de mannen gezegd: ‘Ik ga nu terug en naar Engeland. Als er

1 K. W.L. Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeén, p. 41-42.

425



