
HOEK VAN HOLLAND

Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat (met uitzondering van het stoom-
schip 'Prinses Juliana' van de Maatschappij Zeeland dat, als troepenschip in
dienst genomen, op 12 mei voor Hoek van Holland totzinkengebrachtwerd)
alle zeeschepen die op 10 mei op en bij de Schelde lagen, naar Engeland wisten
te ontkomen, samen met een aantal kustvaarders," en dat zichin totaal bijna
twee-en-een-half miljoen brutoregisterton aan Nederlandse schepen (van
wie veruit de meeste op 10 mei niet in Nederlandse wateren waren) bij de
Geallieerde koopvaardij wist te voegen; ca. 90% van het totale Nederlandse
tonnage." Dat sluit de schepen in die via Ijmuiden wegkwamen.
Anders dan zijn Ijmuidense collega had de positie-commandant te Hoek

van Holland dus niet veel bemoeienis met vertrekkende passagiers- en vracht-
schepen of kustvaarders. Intussen werd ook voor hem de rade mei een dra-
matische en nerveuze dag. Hoek van Holland werd herhaaldelijk door de
Luftwaffe gebombardeerd en de verdediging, ook tegen die luchtaanvallen,
werd zwakker: het bataljon van de Irish Guards, de Engelse vernielingsploeg
en het detachement van de Royal Marines vertrokken, met achterlating van
een groot deel van hun materieel, 's middags tussen één en drie uur aan boord
van twee Britse torpedobootjagers, de laatsten aan boord van de 'Malcolm'.
De commandant van deze jager had opdracht, torpedo's te lanceren op de
pieren van de Nieuwe Waterweg; gehoopt werd dat zo een gat zou ontstaan
waardoor de toegang tot de Nieuwe Waterweg spoedig zou verzanden. De
commandant vergat, die order uit te voeren. Later in de middag vuurden
andere Britse jagers enkele tientallen torpedo's op de pieren af, evenwel
zonder duidelijk resultaat."

Intussen was om 15 uur 46 op het telexapparaat van overste van Leeuwen
de order verschenen die schout-bij-nacht Heeris had doen uitgaan. Het code-
woord 'gramschap' ontbrak. De overste vertrouwde de zaak niet, trachtte de
marinestaf telefonisch te bereiken (hetgeen natuurlijk mislukte), belde gene-
raalWinkelman op (die toen pas van de telexorder vernam) en zond op diens
verzoek een officier naar het Algemeen Hoofdkwartier. Vóór deze terug-
kwam, kreeg overste van Leeuwen via de landmachtverbindingen bericht
dat gecapituleerd was. Nu gafhij opdracht, de kanonnen van alle kustbatte-
rijen te vernielen en wapens en munitie ill het water te werpen; hij overwoog
de NieuweWaterweg met schepen te versperren, doch zag daar van af, omdat
niet voldoende materieel beschikbaar was; hij verzuimde de bewakings- en
onderzoekingsvaartuigen van de Koninklijke Marine opdracht te geven,
naar Engeland over te steken; hun bemanning werd in een kamp verzameld,
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