HULP BI] VERTREK NAAR ENGELAND

weerstand, eerst aan de linies van IJsel en Maas, daarna aan de Grebbelinie
en in de Peel-Raamstelling, tenslotte aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Een worsteling evenwel waarvan vagelijk gemeend was dat zij weken, zo
niet maanden in beslag zou nemen, werd in dagen beslist. Aan grootscheeps
improviseren kwam het door de gebeurtenissen totaal overrompelde over-
heidsapparaat niet toe. Wij deden al uitkomen, hoeveel moeite de vertegen-
woordigers van de opperbevelhebber hadden om reisgelegenheid te vinden.
Nagenoeg elk die het land (op 14 mei het westen des lands geworden) wilde
verlaten, diende op eigen initiatief en met eigen vervoermiddelen naar de
kust te gaan. Speciale hulp kregen slechts twee groepen: de burgers van
Franse respectievelijk Belgische of Engelse nationaliteit en directie en stafleden
van Philips alsmede van de Koninklijke Petroleum Maatschappij, en boven-
dien enkele ambtenaren. Zelfs aan de Duits-Joodse vluchtelingen die onder
regeringstoezicht stonden, werd niet gedacht. Vijf-en-tachtig hunner zaten
in een kamp te Hoek van Holland en werden op de middag van 14 mei naar
de bloemenveiling in Naaldwijk ge&vacueerd.! Tot in de nacht van 14 op
15 mei voeren schepen van de Hoek weg, de Engelse torpedobootjager
‘Keith’ het laatst. Niemand was op het denkbeeld gekomen, de vluchtelingen
naar een van die boten over te brengen.

De evacuatie van de burgers van Franse of Engelse nationaliteit (er werden
ook Belgen meegenomen, maar lang niet alle buitenlanders kwamen weg)
werd, met hulp van de Nederlandse autoriteiten, door hun legaties dan wel
consulaten geregeld. Het vertrek der Engelsen uit Rotterdam memoreerden
wij al. Andere Franse en Engelse vluchtelingen wisten op maandagavond 13
mei samen met leden van de Franse en Engelse legaties Hoek van Holland
met twee Engelse oorlogsschepen te verlaten; één schip alleen al, de torpedo-
bootjager ‘Mohawk’, had vierhonderd évacué’s aan boord.? Te IJmuiden
haalden op 10 en 12 mei Britse, op 12 mei bovendien Franse oorlogsschepen
vluchtelingen op; van hier vertrokken voorts in de nacht van 12 op 13 mei
driechonderdvijftic Engelse en negentig Franse burgers aan boord van een
Engels stoomschip dat uit Rotterdam weggekomen was.3

‘Wat de Philipsgroep betreft: deze had, gelijk eerder beschreven, op 12 mei
Den Haag bereikt. De volgende ochtend vernam ir, P. F. S. Otten dat men
de Engelse évacué’s naar Hoek van Holland kon volgen. Dr. Anton Philips
en zijn echtgenote moesten behalve hun zoon Frits die reserve-officier was,
nog andere familieleden achterlaten. In Hoek van Holland werd het gezel-

* A. Th. C. Kersbergen: ‘Hoek van Holland tijdens de Duitse bezetting’, Rotterdams
Jaarboekje, 1952, p. 159. 2 Nierstrasz: West- en Zuidfront Vesting Holland, p. 9.
3 Av., p. 12-13.
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