AFVOER VAN DUITSE KRIJGSGEVANGENEN

Het denkbeeld, deze krijgsgevangenen naar Engeland te zenden (zij werden
vandaar spoedig naar Canada doorgestuurd), was, voorzover bekend, het
eerst bij minister Dijxhoorn gerezen; hij althans had op 10 mei generaal
Winkelman een daartoe strekkende opdracht gegeven.! De organisatie van
de transporten viel niet mee. De eerste zeshonderd krijgsgevangenen kwamen
op 12 mei 's middags per trein in [Jmuiden aan, maar het schip waarmee zij
moesten vertrekken, daagde niet op. De krijgsgevangenen werden toen in de
kelders van de vishallen ondergebracht. s Avonds laat arriveerden er per
vrachtauto nog eens drichonderd. Dus werden op 13 mei negenhonderd
Duitse militairen aan boord van een nieuw ontboden schip gebracht, de
‘Phrontis’.2 Tegen de zestig marinemannen gingen als bewakers mee.? Een
van de transporten dier krijgsgevangenen had onder commando gestaan van
een officier van GS U1, kapitein dr. J. M. Somer; nog in Den Haag had Somer
aan zijn directe chef, overste van de Plassche, gevraagd of hij verlof had, ook
de naar Haarlem geévacueerde cadetten van de Koninklijke Militaire Acade-
mie aan boord te laten gaan; dat verlof was hem geweigerd: op 12 mei nam
niemand in het Algemeen Hoofdkwartier aan, dat de strijd binnen enkele
dagen beslecht zou zijn. Toen Somer evenwel één dag later in Den Haag
was, bleek van de Plassche naar Engeland vertrokken te zijn.4

De ‘Texelstroom’, het tweede schip dat krijgsgevangenen meekreeg
(driechonderd, ook alweer per trein aangevoerd, aan boord bewaakt door
veertig man van de kustartillerie onder bevel van twee officieren®), kwam
even na het moment waarop generaal Winkelman voor de radio de capitu-
latie toegelicht had, buitengaats. Het schip dat 1600 brt mat, had op 10 mei
in Amsterdam in droogdok gelegen. Pas maandagochtend 13 mei was het
vaargereed, zij het zonder tweede en derde machinist (de tweede machinist
zat in Rotterdam vast, de derde was met een ander schip vertrokken).

De volgende ochtend lag de ‘Texelstroom’ in een ‘uithoek’ van de [Jmui-
dense haven waar het schip zonder sleepboot niet uit zou kunnen komen.
Van uur tot uur werd de gezagvoerder, A. ]. E. Leverings, dan ook ongeruster.
Tweemaal ging hij op inlichtingen uit. Er werden hem door het bureau
zeeverkeer van de marine sleepboten beloofd. ‘En weer wandelde ik’, schreef
hij in het verslag dat hij kort nadien samenstelde,

‘door onze mooie zandduinen terug naar mijn schip, en het was deze keer voor
de laatste maal dat ik onze Nederlandse bodem betrad. Of ik daar een voorgevoel
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