DE MISSIE VAN J. K. SMIT

tussen de pieren een groot zeeschip tot zinken te brengen dat uiteraard eerst
door sleepboten in de goede positie gebracht moest worden. Daarvoor kwam
maar én schip in aanmerking: de in Amsterdam liggende ‘Tan Pieterszoon
Coen’, een oud passagiersschip van de Maatschappij Nederland; het was voor
de sloop bestemd. Op 10 mei was het met opgepakte NSB’ers en Duitsers
gevuld!; die werden op de 13de naar elders overgebracht. De volgende dag
arriveerde de ‘Coen’, door twee sleepboten getrokken, om twee uur ’s mid-
dags in [Jmuiden.?

Een uur tevoren was de Britse torpedobootjager ‘Havock” binnengevallen
die ‘een Brits officier met een bijzondere opdracht’ aan boord had; ‘het is niet
meer bekend’, schrijft Nierstrasz spijtig, ‘wat deze inhield.”® De ‘Havock’
vertrok weer, de al gememoreerde hoofdambtenaren van kolonién en een
aantal vluchtelingen meenemend.?

Wij mogen wel aannemen dat de officier die ‘met een bijzondere opdracht’
kwam, tot de Britse Intelligence behoorde. Niet onmogelijk is intussen dat hij
’s avonds [Jmuiden weer verliet, aangezien twee mensen die, uit Engeland
komend, op 13 en 14 mei een geheime Britse opdracht in Amsterdam uitge-
voerd hadden, bij terugkeer naar Ifmuiden een derde bij zich hadden.

Wat was het geval?

De Nederlander J. K. Smit, directeur van het Londense kantoor van de
firma Smit & Zonen, handelaars in industriediamant, had er op 12 mei het
Britse War Office op gewezen dat misschien wel drie-vierde van de in Neder-
land aanwezige industriediamant (een belangrijk hulpmiddel in de metaal-
verwerkende industrie) in de kluis van het Amsterdamse hoofdkantoor van
zijn firma lag: kon men die voorraad misschien voor de neus van de Duitsers
wegkapen? De Britten waren er onmiddellijk op ingegaan. Churchill had
machtigingen ondertekend voor Smit en voor een officier van de Intelligence,
‘Gray’ gcheten (dit was Chidson die van 36 tot ’38 het werk van de Intel-
ligence Service in Den Haag geleid had®), gezant Michiels van Verduynen had
op Brits verzoek overeenkomstige machtigingen meegegeven® — en Chidson
en Smit waren maandagochtend 13 mei bij een van de [Jmuidense pieren uit
een rubberbootje gestapt; de torpedobootjager ‘Walpole’ had hen overge-
varen en zou hen de volgende avond komen oppikken. Het tweetal toog naar
Amsterdam. Smits vader, J. J. Smitsr., verleende terstond volle medewerking.
In de Amsterdamse Diamantbeurs richtte hij die dag het woord tot de daar
verzamelde, meest Joodse diamantairs. Slechts twee hunner waren bereid,
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