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DUIZENDEN VLUCHTELINGEN

De schepen welke die dag in Ijmuiden lagen, hadden tezamen, zij het dat het
bij gebrek aan reddingsmiddelen een riskante operatie zou worden, vele
duizenden vluchtelingen aan boord kunnen nemen. De 'Texelstroom' was
voor Duitse krijgsgevangenen gereserveerd maar had, zoals men zag, ook
plaats voor anderen. Er was nog een tweede schip, de 'Bodegraven' (5 600

brt). Dit was aanvankelijk als zinkschip aangewezen maar zou tenslotte toch
wegvaren; het kon desgewenst enkele duizenden vluchtelingen meenemen.
Voorts waren er negen, pas uit Amsterdam gearriveerde kustvaarders die elk
in hun ruim aan honderden plaats zouden kunnen bieden."

Op wiens gezag nu omstreeks half één' smiddags alle toegangen tot Ijmui-
den bezet werden met wachtposten die opdracht hadden, niemand door te
laten, staat niet vast. Inhet verslag van een van de Ijmuidense marinecomman-
danten wordt vermeld dat 'de stroom Joodse vluchtelingen' al 'in de ochtend
grote afmetingen aan(nam)' 'en om verkeersmoeilijkheden te voorkomen,
werden deze mensen in het park Velserbeek opgevangen'2 - daar vloeide uit
voort dat men die vluchtelingen naar dat park dirigeren moest en dus niet
tot IJmuiden toeliet. of het voorkomen van verkeersmoeilijkheden het
enige motief vormde, is onzeker. Men kan zich indenken dat daarnaast ge-
vreesd werd dat men, kwamen de kaden vol te staan met wanordelijke
groepen van duizenden, wellicht tienduizenden wanhopige mensen, de voor-
genomen vernielingen moeilijker zou kunnen uitvoeren; wellicht was het
ook zo dat men de krachten niet had, misschien ook dat niet iedereen de
sterke behoefte gevoelde, een ordelijke evacuatie te improviseren. Aan de
gezindheid en de energie van overste Hellingman. alliep het hoofd hem om
en al had hij 'misschien vier uur geslapen in die vier dagen'", lag het niet: dat
zal nog blijken. Feit is intussen, dat de meeste kustvaarders heel veel meer
vluchtelingen hadden kunnen meenemen dan zij deden en dat de 'Bode-
graven' er slechts honderdzestig aan boord kreeg."
Een groot deel van de vluchtelingen die tenslotte konden wegvaren, was

's morgens in de haven aangekomen: mensen uit Haarlem en omgeving,
onder hen de socialist J. de Kadt die met familie en kennissen aartboord kwam
van een vissersvaartuig waarvan de eigenaar door de bemanning gedwongen
werd, vluchtelingen toe te laten'': ook uit Amsterdam, ja uit het Gooi
en uit Amersfoort waar men het veldleger had zien wegtrekken, waren

1 Ms. Milo-van Popta I, p. 488. 2 Verslag, 29 juni 1940, van de commandant van
het marinedepot ijmuiden (Sectie krijgsgeschiedenis, archieven, groep IV-2, pak J,
no. 39), p. 7. 3 Getuige C. Hellingman, Enq. dl. VIII c, p. 659. <·D. Hudig:
'Eerste dagen van de oorlog in Londen' (ongedateerd verslag), p. 5. 5 J. de Kadt,
22 febr. 1956.
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