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vluchtelingen naar IJmuiden gereden. De grote stroomw kwam echter
eerst later opzetten — te laat: toen kon men Ifmuiden niet meer binnen.

In Amsterdam deed ’s morgens het gerucht de ronde dat de Engelse consul-
generaal visa voor Engeland afgaf. Spoedig dromden honderden voor het
consulaat samen. Daar was niemand aanwezig maar gezegd werd dat de
bureauwerkzaamheden naar hotel ‘Velserbeek’, even bezuiden de Velserpont
over het Noordzeekanaal, verplaatst waren. Velen gingen daarheen op weg:
sommigen per fiets, de meesten met auto’s, in menig geval haastig gekochte
vehikels. Anderen trokken geheel op eigen initiatief naar [Jmuiden: kon men
ergens wegkomen, dan toch daar!

Nog weer anderen vernamen van prof. dr. D. Cohen, de voorzitter van
het Joodse Vluchtelingencomité, dat hem uit Den Haag de mededeling be-
reikt had, dat in IJmuiden een boot lag die alle Joden die zulks wensten, naar
Engeland kon brengen. Wilde discussies bij het Vluchtelingencomité! De
meeste functionarissen weigerden, hun werk en de aan hun zorg toever-
trouwde vluchtelingen (die krachtens de bekendmaking van 10 mei hun huis
niet uit mochten) in de steek te laten. Mevr. G. Wijsmuller-Meyer verscheen
er; ze was pas uit Parijs terug; hoewel ze onderweg als Vijfde Colonniste
beschouwd was, had zij via de Zuidhollandse eilanden Amsterdam weten te
bereiken. Met haar werd afgesproken dat zij ongeveer vijf~en-zeventig
Duits-Joodse kinderen die in het Burgerweeshuis asyl gevonden hadden,
zou ophalen en tevens voor zoveel mogelijk autobussen zou zorgen zodat
ook anderen die dat wensten, konden vertrekken. Vijf bussen vond zij.
Ziende dat er op vele plaatsen in Amsterdam politiecontrole was, ging zij
bij de garnizoenscommandant een doorlaatbewijs halen. Om vier uur reden
de bussen weg. Bij IJmuiden werden zij tegengehouden. Het doorlaatbewijs
hielp niet. Er stond bij de betrokken wachtpost een directeur van de Maat-
schappij Nederland die mevrouw Wijsmuller kende; hij nam haar mee naar
overste Hellingman; ‘ik weet nog’, aldus mevr. Wijsmuller ‘hoe rustig (deze),
zei: natuurlijk, mevrouw, u mag passeren en neemt u zoveel mogelijk
mensen mee.”? Misschien stapten nog enkelen in de autobussen; velen kun-
nen het niet geweest zijn. Nagenoeg elk die naar IJmuiden vertrokken en bij
Velsen tegengechouden was, was huiswaarts gekeerd.

Het zal toen omstrecks zes uur geweest zijn.

Twee uur later vertrok de ‘Bodegraven’ mét de vijf-en-zeventig kinderen
aan boord, maar overigens vrijwel leeg.

1 G. Wijsmuller-Meyer: Geen tijd voor tranen (1961), p. 161. Wij gebruikten voorts
gegevens uit G. van Tijn~Cohn: ‘Bijdrage tot de geschiedenis der Joden in Neder-
land van 10 mei 1940 tot juni 1944, p. 2-3 (Collectie dagboeken, no. §71).
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