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geen organisatie; er was slechts een krioelende menigte die de 'Coen' zag
passeren (dan was er toch een boot die allen kon opnemenl) en zich tegen-
gehouden voelde door onpersoonlijke krachten. De een ging aan de kant van
de weg zitten, de ander dwaalde rond. Ouders liepen radeloos naar hun kin-
deren, kinderen radeloos naar hun ouders te zoeken. De kans op ontsnapping
leek van kwartier tot kwartier kleiner te worden en wel geheel te verdwijnen
toen, tegen vijf uur, eenluidsprekerauto van de politie bekend maakte dat een
ieder onmiddellijk naar zijn woonplaats moest terugkeren; zij die dat niet
deden, zouden gearresteerd worden. Wie een auto had, stapte in; anderen
bestegen weer hun fiets.
Weinigen bleven, onder hen mijn vrouwen ik.

'Wij hebben de strijd gestaakt'

De Nederlandse radio had die middag uitsluitend ernstige grammofoon-
muziek uitgezonden. Nieuws werd niet gegeven, maar velen lieten hun toe-
stel aanstaan in de verwachting dat men vroeg of laat iets zou horen dat aan
de klimmende onzekerheid een einde zou maken. Om tien minuten over
half zeven was het zo ver. Een van de vaste omroepers van het ANP deelde
mee dat generaal Winkelman gecapituleerd had en dat de strijd, behalve in
Zeeland, gestaakt was. De door de generaal opgestelde proclamatie die enkele
minuten tevoren op de telex van het ANP verschenen was,' werd niet voor-
gelezen; wèl werd aangekondigd dat de opperbevelhebber het genomen be-
sluit persoonlijk en terstond zou toelichten.

'Wij hebben', begon deze,

'de wapens moeten neerleggen omdat het niet anders kon. Allen waren vast-
besloten, ons vaderland te verdedigen tot het uiterste. Welnu, ik, die als opper-
bevelhebber van land- en zeemacht alle berichten ontving, ik wist met volstrekte
zekerheid dat dit uiterste vandaag was bereikt. Onze soldaten hebben gestreden
met een moed die onvergetelijk zal blijven. Maar de strijd was te ongelijk; onze
troepen stonden tegenover technischemiddelen waartegen de grootste menselijke
moed niet is opgewassen. Bij duizenden zijn zij gevallen voor de vrijheid van
Nederland.'

Onze luchtstrijdkrachten waren, aldus de generaal, 'rninimaal' geworden;
ook het luchtafweergeschut had nog maar een beperkte uitwerking. 'Zo
stonden onze troepen', zei hij,

1Tekst: Enq., dl. II h, p. 146, en Nierstrasz: Algemeen Overzicht, p. 290.
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