DE WIINVOORRADEN VERNIETIGD

militairen zich in een grijs verleden bij tijd en wijle overgegeven hadden; in
de neutraliteitsperiode had de wijnhandel het voorschrift ontvangen om bij
een eventuele vijandelijke inval de voorraden in te metselen of te vernietigen.
Begin mei was dat voorschrift ingetrokken! — nu leek het te zijn herhaald.
Bij menige wijnhandel werden grote aantallen flessen stukgeslagen; ook
uit vaten stroomde de wijn in de goten.? Vermogende particulieren waren er
die ‘emmers vol van de beste wijnen’ wegspoelden.® Angst voor huiszoeking
bracht voorts velen er toe, lectuur die de Duitsers onwelgevallig was (natuur-
lifk zou de Gestapo op grote schaal met huiszoekingen beginnen!), te begra-
ven, te verbranden of in het water te werpen, ‘De Gedenkschriften van
Troelstra en vele andere boeken zijn toen bij honderden exemplaren op
straat verbrand’, in Amsterdam lagen grachten en kanalen op tal van plaatsen
vol met weggeworpen boeken en tijdschriften. ‘Na het eten’, zo schreef op
11 mei een dorpsschoolmeester in het pas bezette Lunteren,

‘moet ik toch mijn boeken eens nagaan. Want nu begint de ellende. Mogelijk
zit de Gestapo er morgen al in te graaien. Alles wat gevaarlijk is, maar gauw
wegstoppen! Rauschning De nihilistische revolutie. Daar moeten ze fel op zijn.
Marx Das Kapital ook maar, 0 — en Thomas Mann en Klabund. En Miskotte’s
Edda en Thora. En De lage landen bifj de zee van Romein en . . . ja, maar zo kan ik
wel aan de gang blijven. Waar moet ik die stapel laten? En zouden ze die Hol-
landse boeken wel kennen ? Neen, laat alles maar staan. We moeten maar zien wat
er van komt. Alleen Rauschning moet er uvit. En 'n paar nummers van De Haagse
Post en De Groene Amsterdammer zal ik toch maar verbranden. Daar staan zulke
felle artikelen in.’®

Alweer: laat ons de zaak niet te simplistisch voorstellen.

Velen, zeer velen, waren er ook in de burgerij, bij wie na de aankondiging
der capitulatie, de opluchting overheerste: er zou niet meer gevochten, niet
meer gebombardeerd worden, de oorlog was afgelopen, de Duitse inval was
slechts een kortstondig intermezzo geweest. ‘De grondtoon van onze ver-
wachtingen was’, schreef een Hagenaar, ‘dat het leven weer zijn normale
aanzien zou krijgen en dat de oorlog nu eigenlijk voorbij was.”® Wie zo
dacht (en zo dachten tallozen), kon met een dankbaar maar tegelijk eerder
bevrijd dan beklemd hart de militairen toejuichen die, zo had Winkelman
gezegd, gestreden hadden ‘met een moed die onvergetelijk zal blijven’ en
uit wier rijen ‘duizenden’ gevallen waren. Zij trokken onder het gejuich en
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