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het applaus van de burgerij door de Haagse straten ('toen we al in bed lagen,
hoorden we nog het juichen"), Het geïsoleerde detachement uit de Grebbe-
linie dat, na een lange dwaaltocht, die avond Soesterberg bereikte, kwam er
in 'een compleet Luilekkerland' terecht:

'Overal stonden dames, meisjes enjongens langs de weg, allen hadden ze een
grote schaalbrood, koek ofbeschuit in de handen, anderen weer met koffie, thee
of chocolademelk, nu ja je kon het zo gek niet denken of het was er. We werden
van alle kanten volgestopt."

Anderen weer, vele anderen, zaten verbijsterd en geslagen thuis of liepen
naar buiten, het binnenshuis niet uithoudend. Zo in de straten van Amster-
dam, 'waarin de mensen', aldus de schrijver Maurits Dekker, 'in groepjes
bijeenstonden en op bijna fluisterende toon met elkaar spraken, in venster-
banken of op trottoirranden zaten, weenden of doelloos voor zich heen
staarden .... Het was alsof (zij) getroffen waren door een natuurramp waar-
tegen zij niets vermochten te doen. '3

'Tot weerziens in het concentratiekamp', zei die avond in Utrecht de
historicus Geyl tot van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van Het Utrechts
Nieuwsblad, dat zo vaak zijn beschouwingen opgenomen had. 'Jij bent een
optimist', was het antwoord+

*
In die uren van verbijstering en paniek trachtten honderden Joden een einde
te maken aan hun leven, vooral in Amsterdam. Onder hen waren er die zich,
vagelijk of vastomlijnd, die zelfmoord geruime tijd tevoren voorgenomen
hadden; anderen die geknauwd waren door de vergeefse tocht naar IJmuiden
of naar elders. De gehele avond, de gehele nacht door, werd door enkelingen
getracht, in Scheveningen, in IJmuiden, in Katwijk, in Egmond, een visser
te vinden die bereid was, over te steken. Vergeefs! Men was opgesloten; men
zat in de val. Pogroms waren op handen of, als die uitbleven, ondragelijke
vernederingen, ja martelingen.

'Het scheen mij toe alsof de zon nu voorgoed zou wegzinken en nooit
meer terug zou komen' - herinnert de lezer zich nog die treffende reactie van
de luitenant uit Hoek van Holland op het capitulatiebericht ? Aan hen die
de hand aan zichzelf sloegen, leek de zon van het leven ondergegaan - dan

1 A.v., p. 41. 2 A. W. van Straaten: 'Vijf dagen oorlog, verteld door een sol-
daat', p. 46. a M. Dekker in L. de Jong: De bezetting, p. 105. • Brief, aug.
1942, van P. Gey1aan G. J. van Heuven Goedhart (collectie-Gey1).
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