DE ZELFMOORDEN

kon men beter zelf de nacht bestendigen. Maar och, wie zal alle motieven pei-
len en aangeven die een rol speelden in die stonde van opperste vertwijfeling
die zich tegelijk kon voordoen als een van opperste luciditeit? Stonde
waarin bij menigeen diepste wanhoop de vorm aannam van diepste vastbe-
radenheid. Enkelingen, echtparen, soms gehele gezinnen gingen de dood in.

Hoevelen dat deden, is niet bekend. Vast staat wel dat de zelfmoordpoging
van velen, vermoedelijk van enkele honderden, toch nog door medisch
ingrijpen verijdeld werd. Hier bleef een zoon, daar een dochter, elders een
vader of moeder in leven. In Amsterdam werd de dood aangegeven van
honderdacht-en-twintig Joden (allen z.g. Hoogduitse of Portugese Joden;
Russische of Poolse Joden waren er niet bij) wier zelfmoordpoging gelukt
was.! Onder hen bevond zich de begaafde socialistische wethouder van
onderwijs, dr. E. Bockman, die een kans om naar Haarlem te gaan had laten
lopen,? en de bankier Paul May. In Den Haag waren er ‘ruim dertig’ geslaagde
zelfmoordpogingen in Joodse kring® — daaronder die van het socialistische
Tweede-Kamerlid prof. J. van Gelderen, een van ’s lands schranderste
economen, en van het vrijzinnig-democratisch gemeenteraadslid M. Joéls.
In Groningen pleegde prof. L. Polak Daniéls, hoogleraar in de medische
faculteit, zelfmoord.*

Van niet-Joden zijn ons slechts drie gevallen van zelfmoord bekend: uit
Amsterdam de socioloog en criminoloog prof. mr. W. A. Bonger die,
heftig man als hij was, kort tevoren tegen zijn partijgenoot Drees gezegd had:
‘Mij vinden ze niet levend’®; uit Den Haag mr. R.. Leopold, de uitgever van
Rauschnings, door de Nederlandse justitie in beslag genomen boek Hitlers
eigen woorden, en een van de vertalers van dit werk, Menno ter Braak, die zo
vaak en zo vergeefs tegen het uit het oosten opdringend barbarendom ge-
waarschuwd had en nu de dood inging op dezelfde dag waarop zijn beste
vriend en meest vothardende medestrijder E. du Perron in Bergen aan een
hartaanval bezweek.

‘Mijn wilskracht (is) gebroken’, had Joéls in een afscheidsbrief aan burge-
meester de Monchy geschreven,

‘en de smart dat mijn geliefd, goec en mooi vaderland waarvoor ik God uit het
diepste van mijn hart dank om daarin geboren te zijn, thans de vreemde over-
heersing moet ondergaan, vernietigt het laatste restje van mijn uithoudings-
vermogen.’®
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