
Ijmuiden

Toen de berichten van de strijd steeds ongunstiger werden, achtte, als zove-
len, ook ik mijn leven bedreigd. Alleen al het op 4 mei verschenen 'Vijfde
Colonne' -nummer van De Groene Amsterdammer dat ik had helpen samen-
stellen, leek mij ruimschoots voldoende om mij in het concentratiekamp te
doen belanden. Op dinsdagmorgen 14 mei bevond ik mij met mijn vrouw
onder de velen die bij het Engelse consulaat-generaal in Amsterdam ver-
namen dat bij Velsen visa voor Engeland verkrijgbaar zouden zijn.
Daar lag een kans!
Ik waarschuwde familieleden en vrienden; fietste naar mijn tante Alida

de Jong, oprichtster, bestuurslid en voorvechtster van de Bond van Arbeid-
sters in de Kledingindustrie ('Ik heb mijn leven gehad', zei zij, 'ik laat mijn
naaistertjes niet in de steek'); wist vijf familieleden: mijn vader, moeder,
zusje en grootouders van moederszijde (mijn broer was als officier van ge-
zondheid in dienst, ergens op de Zuidhollandse eilanden), er toe te bewegen,
naar Ijmuiden te gaan; kwam, met allen, voor een hartverscheurende beslis-
sing te staan toen bleek dat de auto van een buurman die al vier personen
bevatte, nog maar plaats bood aan drie, terwijl die vijf mee wilden (mijn
grootouders stapten weer uit); fietste met mijn vrouw naar een bevriend
echtpaar waar een broer van de man (de enige die kon autorijden) inmiddels
een auto gekocht had; arriveerde, de auto van de buurman volgend, in
IJmuiden; kon er de weg niet vinden; reed terug naar Velsen om de Engelse
consul-generaal op te zoeken; trof er alleen maar radeloze mensen aan die
vernomen hadden dat visa uitsluitend aan Engelse staatsburgers uitgereikt
werden; reed weer naar IJmuiden; werd nu bij de spoorwegovergang door
de militaire wachtpost tegengehouden; toog mee naar Beverwijk; werd daar
op een voetbalveld opgesloten; kwam vrij en keerde naar Velsen terug; hing
daar uren rond; raakte van mijn vader, moeder, zusje en wie ik daar als
kennissen getroffen had, gescheiden; ging, toen de politie de duizenden
vluchtelingen huiswaarts zond, met mijn vrouwen het bevriende echtpaar
schuilen bij een wildvreemd gezin; hoorde, op zoek naar slaapgelegenheid,
in een hotelletje Winkelmans toespraak; kwam 'lijkbleek' (aldus mijn vrouw)
terug - en op haar voorstel ondernamen wij gevieren een nieuwe poging om
de wachtpost die ons tegengehouden had, voorbij te komen.
We gingen weer: lopen.
Juist op dat moment reed ons een auto achterop waarin zich Meyer Sluyser

bevond en J.W. Lebon, penningmeester van de Vara, beiden met hun
gezinnen. Zij hadden kort tevoren het gebouw van de Arbeiderspers in
Haarlem verlaten, nog niet wetend van Winkelmans toespraak. Sluyser
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