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MIJN EIGEN ONTSNAPPING

kende mij; Lebon remde. Mijn vrouw kon er nog net in Lebons auto bij;
daar zaten al vier volwassenen en drie kinderen in. Onze vrienden en ik
sprongen op de treeplanken, twee rechts, één links. Bij het linkerportier
stond een opgeschoten jongen. 'Mag ik uw auto hebben, als ik u naar de
boot breng?' vroeg hij aan Lebon.

'Natuurlijk! '
De jongen sprong linksvoor op de treeplank. We reden weg.
De wachtpost was verdwenen.
Voor ons die op de treeplank stonden, was het moeilijk vasthouden. In

een bocht lieten onze vrienden de kap van de auto los; zij sprongen op straat.
Vijfbezettingsjaren zouden voor hen volgen. De auto reed door.
Enkele minuten later waren wij bij de Visserijhaven; de marine contro-

leerde onze identiteit; Sluyser wist daarbij van de lijst die Wiardi Beckman
hem gevraagd had samen te stellen, ook de namen van mijn vrouwen mij
voor te lezen: een knappe prestatie; we konden aan boord gaan van de kust-
vaarder 'Friso' . Even na acht uur stak de kapitein-eigenaar van wal. Nauwe-
lijks buitengaats werden wij beschoten. Ons afvragend of onze familieleden
en vrienden nog aan boord van een ander scheepje gekomen waren, voeren
wij dwars door de mijnenvelden (dat vertelde de kapitein ons eerst de vol-
gende ochtend) en langzaam maar onherroepelijk doken de duinen weg
onder de duister wordende kim. Ver in het zuiden zagen wij een vreemde,
onheilspellende gloed hangen.
Het was de richting van Rotterdam.
Kan men zulk een dag, zulk een wirwar van koortsachtige nachtmerries,

verwerken?
Ik kon het niet.
Zozeer voelde ikmij, de Noordzee overstekend, door de furiën der historie

opgejaagd, dat ik, vergeefs overigens, mij aan de kleine dingen van het
reddeloos verloren bestaan vastklampte: de werkster zou de volgende dag
bij onze woning voor een gesloten deur komen; de poes liep er miauwend
rond; de bloemen kregen geen water; een babyuitzet lag zinloos in
een kast.

*

Uit de haven van IJmuiden kwamen die avond nog meer kustvaarders weg,
ook een roeiboot met vijftien inzittenden die zeven dagen lang zonder
voedsel op de Noordzee rondzwierven voor zij door een Engelse kruiser

453

, ~,


