
DINSDAG 14 MEI

opgepikt werden. ~Zelfs in de vroege ochtend van 15 mei vertrok er nog een
schip: een treiler die door directieleden van 'De Bijenkorf' gekocht was";
een Duits-Joodse vluchteling die op 14 mei 's avonds naar Ijmuiden gefietst
en daar de hele nacht rondgehangen had, mocht meevaren." Vele anderen
was het in de laatste uren van de rzde evenwel niet gelukt, een schipper of
visser te vinden die bereid was, met zijn schuit van Ijmuiden naar Engeland
over te steken. Koos Vorrink die toch nog met zijn broer en enkele redac-
teuren van de Arbeiderspers in Ijmuiden beland was, had er van een groot-
industrieel (de naam is niet bekend) f 40000 gekregen om voor deze en voor
zijn eigen gezelschap een scheepje te kopen. Tot verkoop en overtocht was
niemand bereid." Ook enkele bestuursleden van het NVV die's middags
eindelijk opdracht gekregen hadden om naar Engeland te gaan, kwamen
niet verder dan Ijmuiden.ê De 'Bodegraven' was om acht uur vertrokken.

Op dat moment waren de vernielingswerkzaamheden die overste Helling-
man en zijn staf met hulp van de Britse demolition-party moest uitvoeren, al in
volle gang. De overste had omstreeks kwart voor vier het laatste telexbericht
van schout-bij-nacht Heeris ontvangen; er was door zijn staf geen geloof aan
gehecht," maar om half zeven kwam via de verbindingen van de landmacht
de tijding binnen dat generaal Winkelman bevolen had, de wapens neer te
leggen. Hoeveel tijd zou het de Duitsers nemen om Ijmuiden te bereiken?
Misschien maar een paar uur. Overste Hellingman gaf zijn chef-staf land-
macht bevel, het capitulatiebericht niet verder door te geven." Veel effect
had dat niet (wat generaal Winkelman gezegd had, .sijpelde spoedig door),
maar het toont wel aan hoe gebrand de overste er op was, het uitgebreide
vernielingsplan dat hem opgedragen was, volledig uit te voeren.
In het begin van de middag waren, met de 'Coen', de drie Britse motor-

torpedoboten die in de nacht van 12 op 13 mei naar het IJselmeer gevaren
waren, weer in de Ijmuidense haven aangekomen. Veiligheidshalve liet
overste Hellingman omstreeks vier uur de eerste vernielingen uitvoeren. De
bewegingsinstallaties van de grote deuren van de Noordersluis werden opge-
blazen; gevolg was, dat enkele kustvaarders die, met vluchtelingen aan
boord, Amsterdam verlaten hadden, niet verder kwamen dan de sluizen.
Onder die vluchtelingen bevond zich een van de latere voorzitters van de
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