IJMUIDEN OP DE AVOND VAN I4 MEI

Joodse Raad, de Amsterdamse industrieel A. Asscher. Maandag nog, had hij
geweigerd zijn diamantvoorraad aan Smit mee te geven! — nu was hij zo
wanhopig dat de stuurman van de kustvaarder waarop hij zich bevond, hem
een flesie met vergif dat hij wilde innemen, uit handen moest slaan.?

Urenlang waren Nederlandse en Britse militairen met de vernielingen be-
zig. Terwijl men rekening hield met de mogelijkheid dat elk ogenblik
Duitse pantserwagens konden verschijnen, werd, in een zenuwslopende
spanning die van uur tot uur toenam, een geheel program puntsgewijs afge-
werkt. De koelinstallatie van het Hoogovenbedrijf en alle haveninstallaties
die voor de Duitsers van belang konden zijn, werden opgeblazen; nagenoeg
al het kustgeschut werd vernield; schepen waar geen personeel voor was,
werden tot zinken gebracht; wat aan marineschepen vrij kwam, werd, ter-
wijl de duisternis inviel, geleidelijk weggezonden, vele schepen met vluch-
telingen aan boord, één met de Britse consul-generaal en de vice-consul uit
Amsterdam®; het Zuidertoeleidingskanaal van de sluizen werd versperd door
er (zie kaart XXXIX op pag. 445) de met vijfhonderd ton erts volgeladen
‘Naaldwijk’ en een mijnenveger tot zinken te brengen; voor de versperring
van het Noordertoeleidingskanaal had men geen tijd; met een betonnings-
vaartuig vertrok de Britse demolition-party — toen restte nog de belangrijkste
taak: het tot zinken brengen van de ‘Coen’.

Donders! De demolition-party had, bij vergissing, de twee sleepboten
die de ‘Coen’ uit Amsterdam gebracht hadden, al tot zinken gebracht!

Er lag nog een oude sleepboot, nu mijnenveger, maar de stoomketel was
uit; die moest eerst opgestookt worden. Eén sleepboot was niet genoeg.
Waar lag een tweede? Men vond een klein havensleepbootje, de ‘Atjeh’.
Trossen overbrengen en vastmaken — en ja, overste Hellingman slaagde er in,
de meer dan 11000 ton metende ‘Coen’ in de juiste positie te brengen
(dat duurde een uur), hoewel op het eind Duitse vliegtuigen het schip be-
schoten en twee andere Duitse vliegtuigen magnetische mijnen lieten vallen.

De ‘Coen’ zonk weg.

Toen het schip tussen de pieren op de bodem van de zee lag, was er alleen
aan de noordzijde nog een doorvaartopening van vijf-en-zeventig meter;
daar liet Hellingman de mijnenveger zinken.

Om kwart over elf werd de heftig protesterende kapitein van de ‘Atjeh’

* Proces-verbaal van verhoor van A. Asscher, 3 mei 1948, p. 18 (Doc. II-366A).
2 A. Oosterhuis: “Zwaantje’. Verzetsbelevenissen’, p. 35. ? Ook de gebroeders
Hooper, die enkele jaren voor de oorlog bij het Britse Passport Control Office in
Den Haag ontslagen waren, wisten die dag uit IJmuiden weg te komen; de jongste
hunner, ‘Jackie’, heeft, in tegenstelling tot hetgeen hieromtrent in de eerste druk
van Neutraal vermeld werd, generlei relaties met de Abwehr onderhouden.
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