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president, Lebrun, op meer Franse hulp zou aandringen; het telegram werd
nog diezelfde nacht verzonden en het bevatte de waarschuwing (op zondag
12 mei al door het kabinet van Den Haag uit gegeven) dat, als die hulp uit-
bleef, generaal Winkelman gedwongen zou zijn, te capituleren." Voorts
drong van Kleffens er op aan dat de-koningin in een proclamatie haar vertrek
uit Nederland, dat nu wel definitief gewordenleek, zou toelichten; 'ik was
zo vernog niet', zei zij ons later. 'Ik was nog niet geacclimatiseerd. Meneer
van Kleffens zat er al een paar dagen en die was de oorlog in ander perspectief
gaan zien." VanKleffens kreeg opdracht, een concept op te stellen." Tenslotte
leek het noodzakelijk dat de minister persoonlijk aan Churchill diezelfde
waarschuwing omtrent een mogelijke capitulatie zou overbrengen als in het
telegram aan Lebrun vervat was, en dat hij voorts nog eens zou uiteenzetten
hoe kritiek de situatie in Nederland was; overste van de Plassche die mèt

de koningin in Londen aangekomen was, zou dat op grond van zijn eigen
ervaringen kurmen toelichten.
Helaas - Churchill sliep al, maar de chef van zijn militaire kabinet, Sir

Harold Ismay, stelde voor dat van Kleffens en van de Plassche zouden begin-
gen met hèm te vertellen wat zij op het hart hadden. Accoord.

Omstreeks middernacht werden zij tot de War Room onder het Cabinet
Office toegelaten; Ismay had inmiddels de Deputy Chief of the Air Staff, Air
Vice-Marshal Sir Sholto Douglas, gevraagd, bij het onderhoud aanwezig te
zijn. Van de Plassche gaf in enkele woorden weer, hoe het er in Nederland
voorstond. VanKleffens knoopte daar de conclusie aan vast die hij, teneinde
geen onduidelijkheid te laten bestaan maar de verantwoordelijkheden scherp
vast te leggen, ook op schrift meebracht:

'The possibilities in the Netherlands are the following: (1) Effective help is at
once rendered. In that case, effective resistance can be carried on. (2) If effective help
is not given, the General, Commander-in-Chief, will be empowered to act as in
his judgment he deems best, having regards to the military forces and the civilian
population'4 (de koningin noch van Kleffens wisten dat die machtiging reeds
tien uur eerder door het kabinet aan generaal Winkehnan verstrekt was).
Ismay en Douglas, beiden nauwkeurig op de hoogte van Engelands onver-
mogen om meer hulp te bieden (zij lieten Churchill maar slapen), vonden dat
'a fair statement'>: kon men de vijand geen schade meer toebrengen en zou
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