
V AN KLEFFENS BIJ ISMAY

voortgezette strijd zware offers vergen van de burgerbevolking, dan was het,
erkenden de Britten, plicht van de Nederlandse opperbevelhebber om te
capituleren. Men ging uiteen. Op dat moment viel overste van de Plassche
flauw, 'the crash of his forehead on the table', aldus Ismay, 'sounded like a pistol
shot.' Het duurde enige tijd voor van de Plassche bij kwarn.!

Generaal-majoor van Oorschot, hoofd van generaal Winkelmans missie,
was niet bij het gesprek aanwezig geweest. Hij was daags tevoren in Londen
gearriveerd, 'zonder codes, zonder gegevens van het Nederlandse leger'2
- bedoeld zal wel zijn: nadere gegevens; de belangrijkste waren immers al
vervat in generaal Winkelmans memorandum. van 23 maart' 40 dat zich op
de lode mei in Londen bevond. Die Pinkstermaandag was generaal van
Oorschot begonnen met het zoeken van bureauruimte :

'Toevallig in Oxfordstreet komende, zag ik daar C & A. Toen kwam er een
Hollandse klank in mijn oren, bij het lezen van die naam ... Het is daar niet voor
herenkleding, uitsluitend voor dameskleding. Ik ben toch maar binnen gegaan.
De juffrouw vond het vreemd: een buitenlands officier in uniform. Ze vroeg,
wat ze voor mij kon doen. Ik heb haar gevraagd of ik de directeur niet kon
spreken. Ik dacht dat het wel een Hollander zou zijn. Inderdaad werd ik bij de
directeur toegelaten. Toen heb ik de heer Brenninkmeijer gevraagd: 'Kunt u
mij misschien helpen?' Hij vroeg: 'Waarmede ?' Ik antwoordde: 'Ik moet een
bureau hebben.' Een bureau kon ik krijgen.'3

Dat het zijn eerste taak was, alarm te slaan in het Britse militaire apparaat,
was kennelijk niet tot generaal Winkelmans afgezant doorgedrongen.
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Dinsdagmorgen 14 mei begaf van Kleffens zich weer naar Buckingham Palace.
Hij schreef er het concept voor de proclamatie die hij in de geest had. Scherp
stond hem voor ogen (het bleek al uit de aan generaal Ismay overhandigde
nota) dat uitsluitend de opperbevelhebber zou capituleren, anders gezegd:
niet de regering. De koningin was het daar geheel mee eens.! Of zij nog iets
in zijn concept wijzigde, wist van Kleffens zich later niet meer te herinneren,
waarschijnlijk achtte hij dit wel: 'gaat het zo niet meestal als meer dan één
persoon aan een tekst gaat werken ?'5 Eén nieuw gegeven was voor die tekst

1 H. Ismay: Memoirs, p. 125-26. 2 A. de Booy: 'Herinneringen', p. 48. 3 Getuige
J.W. van Oorschot, Enq., dl. VIII c, p. 383. 4 Brief, 25 febr. 1956, van E. N. van
Kleffens. ij A.v.
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