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DE WORSTELING OM HET REGERINGSCOMMUNIQUÉ

geheel onverwacht, haar tot in het diepst van haar ziel trof - en ze werd kort
nadien bij koning George aan tafel verwacht! 'Ik zag daar vreselijk tegen op',
vertelde zij later. 'Mijn leger had gecapituleerd en ik zou gaan eten. Ik kon
maar één ding doen: meteen zeggen wat gebeurd was. Ik kwam dus de
eetzaal binnen en zei het, en de koning leefde enorm met mij mee. We zaten
daar als twee geslagen mensen en probeerden elkaar maar wat te troosten.
We wisten immers helemaal niet wat er gebeuren zou: of Churchill het goed
zou doen, wat de Verenigde Staten zouden doen."
Dat de oorlog tegen het Derde Rijk ook door Nederland voortgezet zou

worden, was voor de koningin geen vraag. De door haar die ochtend goed-
gekeurde proclamatie had het uitdrukkelijk gezegd: geen regeringscapitu-
latie! De strijd ging door.

Gezant Michiels, in de legatie teruggekeerd, overlegde daar met van
Bylandt en Pelt. Afgesproken werd dat van Bylandt naar Grosvenor House
zou gaan om het kabinet in te lichten en dat Pelt een regeringscommuniqué
in concept zou opstellen. Pelt voorzag dat de pers hem van alle kanten zou
vragen: wat betekent die capitulatie-aankondiging van de Nederlandse
opperbevelhebber? sluit de regering er zich bij aan of vecht Nederland door?
Er mocht geen onduidelijkheid blijven bestaan. Bovendien had de zaak
haast: was het communiqué niet omstreeks middernacht klaar, dan kwam
het niet meer in de landelijke Engelse bladen, die alle ochtendbladen waren.

Van Bylandt vervoegde zich omstreeks kwart over acht (wij geven in dit
hoofdstuk verder de Engelse tijden weer) in Grosvenor House. Dringend
vroeg hij de Geer te spreken. 'Er is gecapituleerd', berichttehij. Ja, zeideGeer,
daar wist hij al iets van door luitenant Post Uiterweer (een van de twee adju-
danten die Dijxhoorn mee naar Londen genomen had en die blijkbaar al
ingelicht was). 'Ik zeide hem', aldus van Bylandt in het verslag dat hij kort
nadien, nog trillend van verontwaardiging, schreef,

, 'Willen wij naar boven gaan en afwachten het concept-communiqué van
Pelt?' De Geer antwoordde: 'Och, gaat u maar alleen naar boven, dan ga ik
terug naar de eetzaal en dan kunnen de heren rustig afeten. Het heeft geen zin,
hen te storen.' Ik vroeg daarop dat hij mij iemand naar boven zou sturen, zodat
ik hem direct kon waarschuwen wanneer het communiqué was opgesteld.
Ik ging naar de zitkamer, waar ik zonder bezwaar werd binnengelaten door

een meid; er lagen allerlei papieren op een tafeltje. Een onbevoegde zou zich
gemakkelijk toegang hebben kunnen verschaffen. Intussen kwam de heer
Mackay boven' -

1Koningin Wilhelmina, 18 febr. 1956.
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