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Tempel, driftig als een nukkig kind, wil er niets van weten. De overigen blauw-
blauw.
Na lang vechten werd het volgende 'compromis' bereikt:
De regering zal een communiqué uitgeven; de tekst vrijwel die van Pelt, doch

met mededeling dat (in overeenstemming met de proclamatie-Winkelman)
in Zeeland wordt doorgevochten. Dit zal tussen aanhalingstekens moeten staan
om duidelijk te doen uitkomen dat de regering daarvoor geen verantwoordelijk-
heid opneemt. De marine wordt niet genoemd omdat hij niet in de proclamatie
is vermeld.'

Pelt had op die afloop niet gewacht. Hij was ('kort na half twaalf', schrijft
hij; het kan iets later geweest zijn) uit de vergadering weggelopen en had de
tekst, 'zoals die op dat ogenblik vaststond', telefonisch aan de pers door-
gegeven. 'In conformity of the decision taken by the Netherlands government the
state of war between the Kingdom of the Netherlands and Germany continues to
exist' - zo luidde de belangrijkste zin.!
Van de voortzetting van de strijd in zeeland had pelt geen melding kun-

nen maken, althans niet in zijn officiële mededeling aan de pers, maar tegen
iedere journalist die hij die nacht tegenkwam, zei hij dat de strijd in Zeeland
voortgezet werd, 'er mondeling aan toevoegend dat wij dit niet in het
communiqué hadden gezet om de Duitsers geen inlichtingen te verschaffen.'2
'Ik ben nooit zo geschrokken van onze Nederlandse regering', bekende hij

vijftien jaar later, 'als op de beruchte avond van de rade mei."

*

De volgende dag, 15 mei, werden de ministers, behalve de drie die in Parijs
waren, door de koningin op een der gazons achter Buckingham Palace
ontvangen. 'Mocht er ooit in vorige dagen twijfel bestaan hebben of het
gerechtvaardigd was, land en volk te verlaten, bij deze eerste nieuwe ont-
moeting met de koningin groeide de overtuiging', schreef Bolkestein, 'dat
het genomen besluit het enig mogelijke was geweest.'! Was hij de enige wie
zij door haar kordaatheid een hart onder de riem stak ?Wij weten het niet.
Evenmin weten wij of de korte, slechts uit drie zinnen bestaande, zeer
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