
DE KONINGIN SPREEKT VOOR DE RADIO

persoonlijke radiotoespraak die de koningin, uit Buckingham Palace sprekend,
diezelfde avond om acht minuten over elfhield, tevoren aan één of meer der
ministers bekend geweest is. Het is mogelijk - waarschijnlijk is het niet.
Want waar de ministers geen overeenstemming hadden kunnen bereiken om
in hun communiqué de voortzetting van de strijd in Zeeland onder hun
verantwoordelijkheid te laten vallen, daar besefte de koningin dat men die
verantwoordelijkheid duidelijk op zich moest nemen; voorts, dat er, aange-
zien zich bij de eenheden die al in Zeeland stonden, losse, uit Limburg en
Noord-Brabant gekomen detachementen gevoegd hadden, behoefte was
aan eenhoofdige leiding ; tenslotte, dat een woord ter bemoediging niet
misplaatst was. 'Ik heb de commandant in Zeeland, de schout-bij-nacht
van der Stad', zei zij, 'benoemd tot bevelhebber van alle strijdkrachten ter
zee en te land in Zeeland. Ik weet dat mijn gehele volk in Nederland en in
de gewesten overzee met bewondering en vol hoop uitziet naar hun plichts-
betrachting, waarop ik vertrouw te kunnen rekenen. Mijn gedachten ver-
laten u geen ogenblik."

Een dag later (16 mei) keerde prins Bernhard naar het vasteland terug:
drie dagen later (IS mei) inspecteerde de koningin voor het eerst eenheden
van de Koninklijke Marine die in Engeland aangekomen waren.

1 De door de koningin uitgesproken tekst is bewaard gebleven in het archief van
het kabinet der koningin en vermeldt plaats, datum en unr van uitzending. Dat dit
de eerste keer was dat de koningin van Londen uit door de radio sprak, is door
Michiels bevestigd, zij het dat hij acht-en-een-half jaar later dag en nur van uit-
zending verkeerd weergaf (getuige E. F. M. J. Michiels van Verduynen, Enq.,
dl. II c, p. 669). De Enquêtecommissie heeft veel aandacht besteed aan een hoog-
dravende 'redevoering in het Engels' (tekst: a.v., dl. II b, p. I44) die de koningin
kort na haar aankomst voor de radio uitgesproken zou hebben. Het stuk in kwestie
is evenwel het concept voor een door de koningin te ondertekenen artikel dat
J. H. Huizinga, tevoren Londens correspondent van de Nieuwe Rotterdamse
Courant op verzoek van Pelt iets later in de maand mei 'voor publikatie in Life
Magazine schreef. 'All I know and remember', berichtte Huizinga ons, 'is that it was
O-K-ed as it stood. But not by 'Life' which, with a disregard of royal untouchability that
shocked me profoundly at the time, slashed it about in the best sub-editorial manner, cutting
huge chunks out of my royal prose and running a dismemoeredand disembowelled corpse of
my brainchild that measured only about a third of the original. Was I bloody madl' (brief,
30 okt. I955, van J. H. Huizinga).


