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Schouwen en Zuid-Beveland bereikten; van Zuid-Beveland werden zij naar
Walcheren doorgezonden en daar arriveerde ook nog een deel van diegenen
die uit Noord-Brabant door België naar Zeeuws-Vlaanderen getrokken
waren. De meesten van die vluchtelingen hadden geen wapens meer; druk
repten zij over de onoverwinnelijke kracht der Duitsers. Uiteraard hadden
die relazen een deprimerende uitwerking op de verdedigers van Zeeland.
Nu kwamen deze verdedigers psychologisch in een extra moeilijk parket

te verkeren toen het, plaatselijk weer met veel verwarring, op de rade en
r sde tot hen doordrong dat de Nederlandse troepen in de rest van het land
de strijd gestaakt hadden maar dat zij, zij alleen, moesten doorvechten. Er
waren zelfs officieren die dat doorvechten, aldus schout-bij-nacht van der
Stad, 'beschouwden als een soort particuliere aangelegenheid van mij, waar
ik eigenlijk helemaal het recht niet toe had', en na Winkelmans radiotoe-
spraak waren er heel wat burgers die, zo verhaalde van der Stad, tot de sol-
daten zeiden: 'Gooi jullie je geweren maar weg, het is afgelopen.'! Een dag-
order aan de troepen en een proclamatie aan de bevolking, beide ferm van
toon, die van der Stad op de r yde deed verspreiden," hadden niet veel effect.
Diezelfde dag drongen de Duitsers diep op Zuid-Beveland door.

De Zeeuwse eilanden

Vóór de Zanddijkstelling lag, gelijk gezegd, de Bathstelling die met één
infanteriebataljon bezet was. Ook de Bathstelling had inundaties in· front,
maar de betrokken polders waren door de lage waterstand nog niet goed
ondergelopen toen op dinsdag de rade, tegen het vallen van de avond, van de
Brabantse wal af een Duitse artilleriebeschieting ingezet werd. Zwaar was
die beschieting niet (de Nederlandse versterkingen werden nauwelijks be-
schadigd"), maar zij leidde er wèl toe dat het zuidelijk deel van de stelling
nagenoeg onmiddellijk verlaten werd en dat de verantwoordelijke comrnan-
dant zonder overleg met zijn superieuren om acht uur 's avonds bevel gaf, de
gehele stelling te ontruimen. De adjudant van die commandant slaagde er
daarbij niet in, in zijn geheime stukken een kaart te vinden die de toegangen
tot de Zanddijkstelling aangaf en die natuurlijk niet in Duitse handen mocht
vallen; hij stak dus het gehele archief in brand maar deed dat in zijn haast zo

1 Getuige H. J. van der Stad, Enq., dl. VIII c, p. 808. 2 Teksten in Kamerling:
Zeeland, p. 192-93. 3 A.v., p. 45.
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