
DE STRIJD IN ZEELAND EN ZIJN NASLEEP

Nog vóór de SS'ers Walcheren bestormden, had ook schout-bij-nacht van
der Stad het eiland verlaten. Bepaald niet uit eigen wil! Zijn vertrek was
gevolg van een ingrijpen van de koningin dat hoogstwaarschijnlijk aan de
minister van defensie, alsook aan de andere ministers geheelonbekend was-;
van der Stad via de radio geproclameerd hebbend tot 'bevelhebber van alle
strijdkrachten ter zee en te land in Zeeland', had de koningin zich er zorgen
over gemaakt dat hij, op Walcheren in Duitse handen vallend, gedwongen
kon worden, de Nederlandse troepen in Zeeuws-Vlaanderen opdracht
te geven tot staking van de strijd. In haar radiotoespraak van de r sde
had zij gezegd dat zij 'met bewondering en vol hoop' naar de plichts-
betrachting van de Nederlandse strijdkrachten in Zeeland uitzag. Op de
röde liet zij via een telefoonverbinding van de Admiralty te Londen" aan de
staf van de schout-bij-nacht vragen of er al Militaire Willems orden aan die
strijdkrachten uitgereikt moesten worden - een vraag die (Bath- en Zand-
dijkstelling waren juist in volslagen wanorde ontruimd) de chef van de
marine-afdeling van die staf een bitter hoongelach ontlokte." Via diezelfde
verbinding nu, kreeg van der Stad, eveneens op de röde, opdracht, uit
handen der Duitsers te blijven.
Die opdracht plaatste hem voor een pijnlijk dilemma.
Een werkelijk commando oefende hij niet meer uit: op de rrde was gene-

raal Durand feitelijk commandant geworden van de troepen op Walcheren
en de Bevelanden en toen deze op de rode wegens defaitisme afgezet werd,"
nam generaal Deslaurens dat opperbevel op zich, terwijl de commandant van
de 68ste.Franse divisie, generaal Beaufrère, toen hetzelfde deed met betrek-
king tot Zeeuws-Vlaanderen" - 'eigenlijk gezegd', aldus later van der Stad,
'viel er (voor mij) niets meer te leiden, aangezien ik practisch gesproken geen
troepen meer had. '6 Hij besefte evenwel, dat het een ongunstige indruk zou
maken indien hij, de commandant Zeeland, Middelburg en Walcheren ver-
liet. 'Een order is een order', hield de Franse schout-bij-nacht Platon, met
wie hij zijn probleem besprak, hem voor, 'e~ of deze nu prettig is of niet
voor uw reputatie, dat gaat u niet aan, dat komt later terecht." Vander
Stad aanvaardde dat advies, reed laat in de avond van de rode van Middel-
burg naar Vlissingen en vestigde op de 17de zijn commandopost in Breskens,
aan de overkant van de Wester Schelde (die dag keerde hij nog korte tijd
naar Vlissingen terug).
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