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DE STRIJD IN ZEELAND EN ZIJN NASLEEP

in kleine eenheden versnipperd opgesteld had, daar hadden Hitler en zijn
generaals van hun 10 tankdivisies niet minder dan 7 tot een formidabele
aanvalsmacht geconcentreerd die tussen Namen en Sedan de Maas moest
overschrijden en langs de Somme tot het Kanaal moest doorstoten. Het was
een gedurfde, in Polen al toegepaste operatie welke de dekking zou heb-
ben van de Luftwaffe die meer en betere toestellen bezat dan haar Geallieerde
tegenstander: op de Duitse vliegvelden stonden bijna 4000 toestellen gereed,
de Fransen hadden er in het noorden 800, de Engelsen 400.

Paneer-Divisionen en Luftwaffe vormden het voornaamste wapen in de
Blitzkrieg waarmee Hitler een snelle beslissing hoopte te forceren. En inder-
daad: toen generaal Winkelman op 14 mei capituleerde, hadden de tanks
van de Heeresgruppe A de Maas al overschreden. In de Ardennen waren de
Belgen en de Franse verkenners door de snel oprukkende Duitsers over-
rompeld; bij de Maas had zich, op 12 mei, de voorhoede van het Franse
negende leger nauwelijks opgesteld ofDuitse duikbommenwerpers kwamen
haar en de iets verder zuidelijk staande eenheden van het Franse tweede
leger onophoudelijk bestoken. Al op de avond van die dag kropen de eerste
Duitse tanks grommend tegen dewestelijke Maasoever op; negende en tweede
leger vluchtten; het negende vond de versterkingen langs de Franse grens
verlaten; beide legers werden door de Duitse luchtaanvallen, door de
kanonnades der Duitse tanks en, niet te vergeten, door het oppermachtig
gerucht dat van de nadering van een onoverwinnelijke tegenstander repte,
binnen enkele dagen tot ordeloze hopen militairen gereduceerd die, veelal
met achterlating van hun zware wapenen, zuid- of westwaarts het vege lijf
trachtten te redden, hier en daar kleine eenheden overspoelend die, door
officieren van het slag van generaal Deslaurens aangevoerd, trachtten stand
te houden. Reserves, uit de Maginotlinie aangevoerd, vergrootten alleen maar
de chaos. Niemand kon een greep krijgen op de situatie: de Geallieerde opper-
bevelhebber, generaal Gamelin, niet, zijn opvolger, generaal Weygand,
evenmin. Op de ochtend van 16 mei heerste er paniek in de regeringsge-
bouwen te Parijs; men meende toen dat twee Duitse Panzer-Divisionen
rechtstreeks naar de Franse hoofdstad op weg waren - maar neen: die Duitse
tanks zetten, zich niet om flankaanvallen bekommerend, hun opmars over
de golvende wegen van Noord-Frankrijk voort en toen zij vier dagen later,
op 20 mei, bij de monding van de Somme de Kanaalkust bereikten, was de
stoutmoedige conceptie die aan Fall Celb ten grondslag gelegen had, ge-
slaagd: het Belgische leger, de British Expeditionary Force en het Franse
zevende leger waren omsingeld, Britten en Fransen bovendien van hun bases
afgesneden en dus gedoemd tot de nederlaag, wellicht tot de complete
vernietiging.


